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De Transformatie van het menselijk bewustzijn. 

 

De Transformatie van het menselijk bewustzijn is het eerste van een reeks van drie belang-

rijke artikels die we voorstellen in de Bulletins van juni, september en december. De twee 

andere artikels zullen de thema’s van Internationale Eenheid en het Ontwikkelen van het 

Groepsidee onderzoeken. De drie onderwerpen kunnen gezien worden als een belangrijke 

gedachtevorm die we kunnen helpen ontplooien in de huidige periode van de menselijke ont-

wikkeling. 

 

Het onderwerp van ‘de transformatie van het menselijk bewustzijn’ is speciaal van toepassing 

op de leden van Driehoeken, want dit idee loopt als een rode draad doorheen ons werk. Onze 

spirituele vaardigheid betreft de indruk van licht en liefde op het menselijk bewustzijn en be-

treft het ontwaken van de menselijke aspiratie voor het koninkrijk Gods. Lange tijd is de 

mensheid ondergedompeld geweest in het materialisme, verstoken van duurzame geestelijke 

steun. Vandaag staan we op een kruispunt; voor ons ligt een tijdperk van verlichting, van een 

wereldwijde orde beheerst door geestelijke waarden, waarin al onze medemensen in vrede, 

stabiliteit en goede wil kunnen leven en werken. Zoals in het verleden de menselijke bescha-

ving gekenmerkt was door gewoonten van afscheiding, zo zal in de toekomst het menselijk 

denken gevoelig zijn voor de universaliteit van het leven, voor de juiste verhoudingen van het 

deel tot het geheel, en voor de alles omvattende weldadigheid van God. 

 

Alhoewel we nog ver van dit doel af zijn, hebben bijzondere gebeurtenissen in de evolutie van 

het menselijk bewustzijn, voornamelijk gedurende de laatste driehonderd jaren, de mensheid 

naar een punt van diepere geestelijke rijpheid gebracht. Het doordringende zoeklicht van de 

ziel van de mensheid openbaart niet enkel het goede, het mooie en het ware, maar brengt 

eveneens de ongewenste openbaringen van de menselijke uitdrukkingen naar de oppervlakte. 

Een groot zuiveringsproces is gaande waardoor de mensheid haar verleden kan zien in het 

licht van haar opgebouwde wijsheid, en zo de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. We 

leven in een uitdagende tijd, maar er zijn aanwijzingen dat de mensheid naar de aangeboden 

gelegenheden uitziet door middel van de vaardigheden en visie van duizenden geïnspireerde 

zielen, die werken om de omstandigheden in de wereld te verbeteren op elk vlak van het men-

selijk leven. 

 

Deze vele en verschillende geestelijke initiatieven symboliseren een zich uitbreidende be-

wustheid van de menselijke familie, waardoor zekere niveaus van de geestelijke werkelijkheid 

worden aangeraakt die tot nu toe slechts door de enkelen werden bereikt. De verlichting, 

schoonheid en creativiteit van de innerlijke werelden liggen tegenwoordig, meer dan ooit in 

de menselijke geschiedenis, binnen ons bereik. Door het licht en de liefde, opgewekt door het 

Driehoeken Netwerk, maakt er elke dag een enorme geestelijke energiestroom een indruk op 

het menselijk bewustzijn, waardoor mensen van goede wil tot de hogere waarden en principes 

worden aangetrokken. De transformatie van het menselijk bewustzijn is zich aan het voltrek-

ken. Voor ieder van ons is dit een pad van zelfontdekking, van een uitbreidend bewustzijn, 

van een onvermijdelijk opschuiven van de omtrek naar het centrum; en het is vooral een eeu-

wige zoektocht voor een groeiend aantal dienaren om hun deel te vervullen om het voor de 



menselijke familie mogelijk te maken om tot een diepere identificatie te komen met de abso-

lute waarheid, God. 

 

 

Driehoeken Forum. 
 

Op zaterdag 24 februari van dit jaar werd er een Driehoeken Forum gehouden in Londen, 

waar het onderwerp van Planetaire Dienst door middel van de Kracht van de Gedachte 

werd besproken, en er waren ongeveer tachtig mensen aanwezig. We waren blij verrast dat er 

op het forum ook mensen aanwezig waren die niet met het werk verbonden zijn, maar die 

voeling hebben met het idee van onzelfzuchtige dienst. De aankondiging in twee spirituele 

tijdschriften en in een mailing van het holistisch opleidingscentrum in Londen, zette mensen 

van goede wil, uit alle geledingen van het leven, aan tot het geven van steun. We voelden dat 

het doel van het Forum, om het Driehoeken werk aan nieuwe mensen voor te stellen en om 

diegene die reeds in een driehoek werken te helpen om andere driehoeken te vormen, was 

bereikt. We werden werkelijk verwend met een zonovergoten dag en met een helderblauwe 

hemel, wat goed uitkwam voor het werk dat we in de namiddag hebben verricht. 

 

Het Forum werd onderverdeeld in twee sessies. De eerste sessie begon met een verwelkoming 

en een lezing over ‘Driehoeken: het Opheffen van het Menselijk Bewustzijn’. De lezing on-

derzocht vele aspecten van het werk, inbegrepen de rol van Driehoeken als een geestelijke 

techniek die bijdraagt aan de transformatie van het menselijk bewustzijn. Na de lezing volgde 

een sessie van vraag en antwoord. Een aantal belangrijke vragen kwamen aan bod, gevolgd 

door een vruchtbare discussieperiode. De eerste sessie eindigde met een korte maar geconcen-

treerde groepsmeditatie waarbij de Driehoeken meditatie werd gebruikt, om zo de nieuwko-

mers in te leiden tot het werk van visualisatie van het wereldwijde Netwerk van Driehoeken, 

en om geestelijke energieën aan te roepen en uit te stralen in het menselijk bewustzijn. 

 

Na de theepauze startte de tweede sessie met een lezing over ‘Aanroep: een nieuwe benade-

ring tot God’, waarbij de belangrijkheid van de nieuwe wetenschap van aanroep en van de 

Grote Aanroep als verbinding tussen de mensheid en het Goddelijke werd besproken. Vervol-

gens werd er in kleine groepjes, van 3 tot 5 mensen, het onderwerp, om gebruik te maken van 

de kracht van de gedachte voor planetaire dienst, besproken. Voortgaande op de ideeën in de 

lezingen en van het onderwerp, droeg de discussieperiode bij tot een duidelijker verankering 

van de rol en het doel van Driehoeken in de geest van de mensen. Daarna volgde een korte 

voordracht van twee driehoekenleden over hun persoonlijke ervaringen met de wereldwijde 

dienst van Driehoeken en over de reden waarom zij aan het werk deelnemen. 

 

Net voor de afsluitende groepsmeditatie was er een plenaire zitting waarin alle deelnemers 

werden uitgenodigd om vragen te stellen en om hun ideeën over het werk in de namiddag te 

delen. Er was een grote verscheidenheid aan vragen en commentaren. De laatste 15 minuten 

van het Forum werden besteed aan een groepsmeditatie, met gebruik van de Driehoeken me-

ditatieschets. Een aantal mensen hebben op die dag een ‘driehoek’ opgericht of gaven hun 

naam op om aan te sluiten bij een driehoek, en anderen hebben sindsdien een driehoek ge-

vormd. Iedereen die het Forum bijgewoond heeft hielp mee om een beter begrip van het werk 

te ontwikkelen, en om licht en liefde in de menselijke verhoudingen te verwerven. 

 

Wij hopen dat dit nieuwe initiatief zal doordringen tot de wereldwijde Groep van Driehoeken 

om zo te helpen het werk, in het nieuwe tijdperk van uitbreidende dienst aan het Goddelijk 



Plan aan de mensheid en aan de geestelijke Hiërarchie, te bevorderen. De tekst van de Forum 

(in het Engels) en een audio cassette zijn beschikbaar in de hoofdcentra. 

 

 

Hoe vormt men een Driehoek. 

 

Op de hoofdkwartieren horen we dikwijls hoe gemakkelijk blijkbaar sommige mensen een 

driehoek vormen, terwijl anderen het moeilijk hebben om de juiste medewerkers te vinden. 

Sommige van hen die geen driehoek kunnen vormen schrijven naar het hoofdkwartier voor 

advies en vragen dikwijls om hulp bij het vormen van een driehoek. Het is onze werkwijze 

om de mensen aan te moedigen om hun eigen driehoek te vormen zodat het vormen van drie-

hoeken op natuurlijke wijze verloopt. Nochtans begrijpen wij dat er mensen zijn die geen ge-

schikte medewerkers kunnen vinden, ondanks de veel pogingen. In dat geval helpen wij hen 

om zich met gelijkgezinde mensen te verbinden, die ons eveneens hebben geschreven, en dit 

administratieve deel van het werk zullen we verder zetten. 

 

Aan hen die een driehoek willen vormen maar geen geschikte medewerkers vinden, stellen 

wij voor om de techniek van visualisatie te gebruiken. Stel u elke dag voor dat ge verbonden 

zijt met twee andere punten van licht in een driehoekenstructuur van het wereldwijd Driehoe-

ken Netwerk. Wanneer ge dan de Grote Aanroep doet weerklinken, visualiseer dan licht en 

liefde die door elk punt van uw driehoek stromen en doorheen het Driehoeken Netwerk. Met 

deze techniek visualiseer je niet enkel uw eigen driehoek om zo twee gelijkgezinde mensen 

aan te trekken om met u een driehoek te vormen, maar draagt ge eveneens bij tot het subjec-

tieve werk om geestelijke energie in het menselijk bewustzijn te richten. 

 

Het is de moeite om te bedenken dat mensen van goede wil, meer wel dan niet, open staan 

voor het idee om de kracht van de gedachte te gebruiken voor opbouwende doelstellingen. Zij 

erkennen eveneens de noodzaak om meer licht en liefde in de wereld te brengen. Omdat deze 

twee energieën de belangrijkste zijn in het werk is het niet zo’n grote kloof die moet over-

brugd worden om deze mensen tot het Driehoekenwerk in te leiden. Indien ge echter moei-

lijkheden ondervindt, schrijf dan gerust naar het hoofdkwartier. 

 

‘Driehoeken’ is universeel in haar oproep. In de Hoofdkwartieren hebben wij in meer dan 100 

landen, en dit gedurende reeds vele jaren, mensen genoteerd die met driehoeken werken. He-

den zij er vele duizenden mensen over de hele planeet die zich dagelijks met het wereldwijde 

Driehoeken Netwerk verbinden om het menselijk bewustzijn met licht en liefde te doordrin-

gen. Bij het vormen van een nieuwe driehoek wordt de stroom van deze overvloedige geeste-

lijke energie naar de buitenste gebieden exponentieel verhoogd. 

 

Zij die toegang hebben tot het internet en die uitzien naar één of twee medewerkers om er een 

driehoek mee te vormen, zullen geïnteresseerd zijn om te vernemen dat er plannen bestaan om 

een nieuw experiment op te zetten op de Driehoekenpagina van de website van Lucis Trust 

(www.triangles.org). Dit project heeft tot doel om de mensen te helpen om driehoeken te 

vormen op beveiligde pagina’s op het internet. Wij houden u van de vorderingen op de hoog-

te. 

 

 

Het delen van Groepsgedachten. 

 

http://www.triangles.org/


Van tijd tot tijd ontvangen we informatieve beschouwingen van medewerkers die hun eigen 

bezielende ervaringen van ‘Driehoeken’ meedelen. Zulke inzichten dienen om het groepswerk 

te verrijken door een betere verstandhouding, een grotere geestdrift en een onzelfzuchtige 

geest in de groepsinspanningen te brengen. Wij wensen de volgende tekst, die afkomstig is 

van een medewerker in Colombia, Zuid Amerika, met u te delen: 

 

Van het ogenblik af dat ik in 1989 voor de eerste keer een kopij van de Grote Aanroep heb 

ontvangen en dat ik over het Netwerk van Driehoeken hoorde spreken, was mijn eerste reactie 

er een van totale inleving, van aanvaarden en van waardering van de waarden en het belang in 

deze tijden van grote planetaire crisis. Waarom deze opwelling van waardering? Ik laat deze 

vraag voor wat ze is. Ik weet enkel dat alles zijn beslag kent overeenkomstig de innerlijke 

aard en overtuiging. 

 

Sindsdien heb ik aan het netwerk meegewerkt met geloof, vreugde, liefde en volharding. Ik 

voel dat ik doorheen de jaren niet enkel mezelf ermee verbonden heb, maar dat mijn begrip 

van de drie goddelijke aspecten die we aanroepen,en die we licht, liefde en wil noemen, als-

ook het besef van de waarde van ons werk dat we in groepsbewustzijn delen, in mijn geest en 

hart is gegroeid met zulk een helderheid en kracht dat mijn bewustzijn erdoor is verruimd en 

de oorspronkelijke prikkel erdoor is versterkt. 

 

Zoals ik het begrijp is het Driehoeken Netwerk een netwerk van licht en goede wil, waardoor 

we deze energieën over de hele planeet uitstralen. Deze energieën worden door alle driehoe-

kenwerkers in hun dagelijkse dienst aangeroepen en deze worden opgeroepen overeenkomstig 

de grootte van de concentratie en de intensiteit op het moment van het dienstbetoon. Daaren-

boven is elke driehoek verbonden met het hele netwerk waardoor de oproepende kracht ervan 

wordt versterkt. 

 

Het is de grootste hoop en het vult mij met diepe vreugde om op het huidige geestelijke ont-

waken dat op onze planeet gaande is, te reageren. Daarenboven ben ik in mijn omgeving – tot 

voor kort een volledig conservatieve, strenge en orthodoxe omgeving, gesloten voor al wat 

enige verandering in de structuur en de ideologie zou kunnen brengen – met veel dankbaar-

heid en geloof beginnen zien hoe deze strenge muren beginnen af te brokkelen om plaats te 

maken voor de opbouwende energieën van een mensheid die het goddelijk ideaal van licht en 

goede wil, begint te benaderen – aangemoedigd door het ontluiken van juiste menselijke ver-

houdingen, voornamelijk in de schoolgemeenschappen. 

 

 

Ideeën, Idealen, Idealisme. 

 

Alles wat we rondom ons zien is de openbaring op het uiterlijke gebied van de innerlijke oor-

zakelijke ideeën. De punten van hemels licht die aan het firmament schijnen zijn de neerslag 

van dynamische gedachtevormen die in de denkvermogens van grote kosmische Denkers 

worden vastgehouden. Zo wordt ook, onze planeet en de ontwikkeling van alle leven op de 

planeet, bezield door de gedachteprocessen van onze Planeet Logos. Op onze eigen gebieden 

van bewustzijn scheppen we ook de structuren van gedachten of ideeën die op het uiterlijke 

gebied worden uitgedrukt, tenminste wanneer de gedachte krachtig genoeg is. 

 

Alle gedachten, of ze nu geestelijk geïnspireerd zijn of een persoonlijke inslag hebben, wor-

den doordrongen door het denkvermogen. Het is een treffend denkbeeld dat het menselijke 

denkvermogen beschreven wordt als “de doder van het werkelijke” en als “het zoeklicht van 



de ziel”. Beide vermogens zijn kenmerken van het denkvermogen. Voor de getrainde spiritue-

le denker is het denkvermogen een instrument dat inwaarts gericht is naar de hogere mentale 

gebieden, waar de werkelijkheid wordt bereikt. Op deze subtiele gebieden wordt het archety-

pische patroon, het goddelijke idee, bereikt zodat het op zekere dag zal beseft worden op de 

hogere gebieden in al haar weldadige schoonheid. Deze weldadigheid kan misschien om-

schreven worden in enkele woorden – de wil-ten-goede – wat de kenmerkende toon van ons 

bezielende planetaire Leven is “waarin we leven, bewegen en ons bestaan hebben”.  Driehoe-

ken helpt de herkenning van de innerlijke en de uiterlijke werelden te versnellen door te wer-

ken als een raakvlak waardoor het oorspronkelijk patroon tevoorschijn kan komen. Naarge-

lang deze hogere ideeën tot in het menselijk bewustzijn doordringen worden ze omwikkeld 

met dichtere substantie, en worden ze verklaard in geschiktere termen voor het welzijn van 

het geheel. 

 

De idealistische en visionaire denkers van de wereld komen met deze zuiver neergeslagen 

ideeën in contact; en door ermee te werken en ze om te zetten in praktische gedachte uitdruk-

kingen in de drie werelden, dringen ze door tot in het bewustzijn van het ras waar ze verlang-

de idealen worden, welke het menselijk leven verrijken. Ze kunnen zich verwezenlijken als 

vooruitstrevende maatregelen, of zich vestigen als praktische toekomstgerichte initiatieven, of 

als een vooruitgang in de medische wetenschap, om maar enkele van de vele verschillende 

mogelijkheden op te noemen waarin het subtiele energiepatroon met de uiterlijke wereld is 

verweven. Maar hun wereldwijde uitwerking zal zijn  om het gemeenschappelijke welzijn te 

dienen. Al deze ideeën worden omsluierd in het menselijk denken; en verlangende, gelijkge-

zinde mensen worden er magnetisch toe aangetrokken. Hun concentratie voedt hen en geeft 

gestalte aan de oorspronkelijke impuls, waardoor er een gevoel van idealisme ontstaat en van 

het bevorderen van een doelstelling of een denksysteem. 

 

In de wereld zijn er tegenwoordig veel positieve denkers die afgesteld geraken op het innerlij-

ke archetypische patroon. Door middel van hun verlichte denken en de onzelfzuchtige hou-

ding van hun denkvermogen, bouwen zij aan de funderingen van een nieuwe geestelijke orde. 

Een geestelijk Plan, aangedreven door liefde en overgedragen op de vleugels van de goddelij-

ke gedachte, ontvouwd zich langzaam maar zeker op de grenzen van het menselijk bewust-

zijn. 

 

____________________ 

 

 


