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Laat het licht binnenstromen. 

 

In deze tijd van het Jaar verenigen zich duizenden geestelijk gerichte mensen in meditatie om 

een kanaal te vormen vanuit de mensheid naar de geestelijke Hiërarchie van onze planeet, om zo 

“het licht te laten binnenstromen”. Op de drie geestelijke feesten van Pasen, Wesak en van de 

Eénmaking (het feest van de Christus), is het licht dat wordt vrijgegeven op haar grootste kracht van 

de hele jaarcyclus. Zoals met elke geestelijke energie, want licht heeft haar invloed op de uiterlijke 

niveaus, moet deze doorheen het etherisch/fysiek gebied om zo de menselijke denkvermogens te 

bereiken. Daarom de belangrijkheid van Driehoeken die het menselijk bewustzijn voorbereiden en 

trainen om ontvankelijk te zijn voor het instromende licht en de goede wil. 

 

Zijn er aanwijzingen dat het licht in toenemende mate een invloed heeft op de menselijke aange-

legenheden? We weten dat licht kan verlichten en energie kan verschaffen, en dat het tevens een 

openbarende aard heeft. Wat heden in het licht wordt gebracht is de Ziel van de Mensheid. Dit kun-

nen we zien aan de grote weerklank van ontelbare mannen en vrouwen van goede wil, op de natuur-

rampen door vrijelijk en gul hun bezittingen te delen in antwoord op het menselijk lijden. En we 

kunnen haar aanwezigheid herkennen in het toenemend licht dat in de duistere onverloste gebieden 

van het menselijke leven wordt gestort. Veel wordt er in de openbaarheid gebracht van wat vroeger 

door de begoocheling werd ondergedompeld, waardoor de verkeerde gewoonten en gewaarwordin-

gen, die de juiste menselijke verhoudingen hebben belet, worden geopenbaard. 

 

Uiteindelijk is dit wel een goede zaak, maar het licht kan ook diegene die er niet klaar voor zijn, 

verblinden. Wanneer we aanroepen: “dat licht op aarde nederdale”, dan moeten we er aan denken 

om de mensheid voor te bereiden “om het licht aan te nemen”. Dit is één van de redenen waarom 

groepsmeditaties als een grote dienst woorden aanzien. De lichtstroom die doorheen de groepsmedi-

tatie naar de wereld stroomt helpt mee om het menselijk bewustzijn geleidelijk en standvastig voor 

te bereiden om de wereldbegoocheling te herkennen en te verdrijven. Aan vele duizenden mannen 

en vrouwen van goede wil openbaart deze lichtstroom het Pad van Discipelschap – het pad van ac-

tieve, geëngageerde dienst aan het goddelijk Plan. 

 

Er wordt gezegd dat het Plan “in bewaring wordt gehouden“ door de Hiërarchie, net zoals een 

onderdeel in een groter geheel wordt behoed. Maar de medewerking van de mensheid is nodig om 

het Plan op aarde tot openbaring te brengen omdat de verantwoordelijkheid van de mensheid bestaat 

uit intelligente schepping. Dit is de unieke bijdrage van de mensheid aan het Plan – meer in het bij-

zonder, het creëren via meditatie van de verbindingen tussen de mensheid en de Hiërarchie, en via 

liefdevolle dienst, tussen de mensheid en de lagere natuurrijken op onze planeet. Jaar na jaar veran-

keren de drie geestelijke feesten een groot kanaal voor de instroming van geestelijke energie vanuit 

de hogere centra op onze planeet naar de lagere natuurrijken, via de nieuwe groep van werelddiena-

ren en alle mannen en vrouwen van goede wil. Dit alles wordt verwezenlijkt, zoals ons wordt ver-

zekerd, door de scheppende, intelligente menselijke denkvermogens die in meditatie verenigd zijn 

om het licht binnen te laten. En bij de schepping van dit kanaal is ieder van ons een noodzakelijke 

schakel. 

 

 

 

 

 



De Geest van Verhoudingen. 

 
De geest van verhoudingen is een diep en betekenisvol ideaal, dat voortkomt uit de leringen van de tijd-

loze Wijsheid: 

 

“De wil-tot-liefhebben betekent liefde van het grotere Geheel en de bekwaamheid om datgene te doen 

wat nodig is voor het welzijn van de groep, op de juiste wijze en met de vereiste kundigheid… Het is met 

andere woorden, de liefdevolle bedoeling om de gehele wereld in vlam te zetten voor het nieuwe idee van de 

‘geest van verhoudingen’, te beginnen met het eigen zelf van de discipel, zijn gezin en zijn naaste groep.” 
(1)

 

 

De wil-tot-liefde bestaat uit eigen liefde op een gezonde, niet narcistische en meedogende manier, ge-

volgd door de liefde voor de groep, wat zich dan natuurlijk uitwerkt als een scheppende activiteit namens de 

groep. Dit ontstaat door het ontwikkelen van een verhouding met en een aanvaarding van zichzelf met al de 

aanwezige onvolmaaktheden vooraleer we waarlijk de geest van verhoudingen in een ruimere wereld kunnen 

toepassen. De geest van verhoudingen straalt uit in steeds wijder kringen om zo onze families, vrienden, 

medewerkers en allen in onze gemeenschappen, steden en landen te omvatten; en eventueel de gehele men-

selijke familie en de andere natuurrijken. Zo worden we in deze zin een burger van de wereld, een wereld 

waarin de grenzen die ons thans verdelen – in etnische, religieuze, geslacht, nationaliteit of zelfs soorten – 

weg vallen. 

 

Naarmate er meer individuen deze vereenzelviging met een uitdijende groep bereiken, zullen terreur, 

oorlog en criminaliteit minder overheersen want ze zullen worden gezien zoals ze zijn – nl. daden van uiterst 

egoïsme, bedreven in de afwezigheid van en een geringschatting van de geest van verhoudingen. 

 

Diegene van ons die deze geest van verhoudingen tracht te bereiken vechten soms hard tegen de hard-

nekkige gewoonten van kritiek en veroordeling, want we zouden, wensen en willen van onszelf een beter 

mens en dienaar maken. En toch is onze aandacht nog steeds op onszelf gericht en op wat wij willen berei-

ken. Er wordt ons gevraagd om “niet langer de nadruk te leggen op de wil-tot-liefhebben maar om in ons 

eigen bewustzijn de nadruk te leggen op het verlangen van anderen naar begrip, mededogen, belangstelling 

en steun”. 
(2)

 Het doel blijft hetzelfde – nl. om anderen lief te hebben – maar men vraagt ons om onze ge-

richtheid te wijzigen van onszelf naar hen met wie we ons verbinden. 

 

Alhoewel we op elke leeftijd kunnen beginnen om de wil-tot-liefhebben te ontwikkelen met de nadruk 

op de noden van de naderen, is het toch beter om ermee te beginnen op jeugdige leeftijd, zodat we ermee 

kunnen beginnen om meer burgers in de wereld, die de geest van verhoudingen vertegenwoordigen, voort te 

brengen. De esoterische leringen leggen ons de volgende praktische benadering voor om deze ideeën die zo 

belangrijk zijn voor de menselijke familie, nl. deze van verhoudingen en verantwoordelijkheden tot de groep, 

in te prenten:  

 

“… de kennis .. of het zintuig van bewustzijn in het kind zodanig te heroriënteren, dat het van 

kindsbeen af beseft dat men alles wat men hem leert of nog zal leren, gedaan heeft of doet, méér met het 

oog op het goede voor anderen dan voor zichzelf… 

… hem te leren dat het leven dat hij door zijn aderen voelt kloppen slechts één klein deel is van 

het totale leven dat in alle vormen, alle natuurrijken, alle planeten en het zonnestelsel klopt. Hij zal leren 

dat hij dit leven deelt met alles wat bestaat en dat daarom overal een ware ‘Broederschap van het bloed’ 

gevonden kan worden. Daaruit volgt dat hem vanaf het begin van zijn leven verwantschap kan worden 

geleerd; het kleine kind zal veel eerder geneigd zijn die verwantschap te erkennen dan de doorsnee vol-

wassene die opgevoed werd op de manier en volgens de zienswijzen van het oude tijdperk”. 
(3)

 

 

Driehoekenwerkers van alle leeftijden en nationaliteiten, van alle geledingen van het leven, komen teza-

men om het licht, de liefde en de wil ten goede aan te roepen namens de gehele menselijke familie. De aan-

geroepen energieën helpen de mensheid, niet enkel om haar ware broederschap te begrijpen (licht) en uit te 

drukken (liefde), maar om het in vuur en vlam zetten van de wereld met de geest van verhoudingen te be-

werkstellingen (doel). 

 

(1) Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk I, blz. 720 

(2) Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk I, blz. 736 

(3) Opvoeding in het Nieuwe Tijdperk, blz. 93 

 



Het Planetaire Netwerk 
 

Spiral Dynamics Integral 
 

Spiral Dynamics wordt omschreven als een “ver-reikende theorie van de menselijke ontwikkeling” en als een ma-

nier van denken over “de complexiteit van het menselijk bestaan en het ordenen van en vooruitzien in de schijnbare 

chaos van de menselijke aangelegenheden. Het biedt een structuur voor het naspeuren van de evolutie van de wereldbe-

schouwingen…”. 

 

Spiral Dynamics ontstond uit de samenwerking tussen wijlen Professor Clare W. Graves en Dr. Don Beck. Zij 

werkten meer dan 10 jaren nauw samen, van 1975 tot 1986, waarbij zij deze structuur ontwikkelden. 

 

Op het einde van de jaren 90 vond Don Beck het noodzakelijk om voor het origineel concept, genoemd ‘Gravesian’ 

een beroep te doen op een breder publiek. In 1999 maakte hij contact met auteur/filosoof Ken Welber om de ontwikke-

ling van Spiral Dynamics te bevorderen en daaruit ontstond Spiral Dynamics Integral (SDi). 

 

SDi is een uitgewerkt raamwerk en “overstijgt volledig het werk van de vroegere Gravesian/Spiral Dynamics dat er 

aan voorafging”. SDi “beschrijft de enorme complexiteit van het menselijk bestaan en maakt deze begrijpelijk, en toont 

dan hoe we vorm kunnen geven aan elegante systematische probleem-oplossingen waarmee de mensen geconfronteerd 

worden in hun dagelijkse leven”. 

 
Spiral Dynamics Integral 

Head Office: Dr. Don Beck 

PO Box 797 

Denton, TX 76202 

USA 

Tel: +1 940 383 1209; Fax: +1 940 382 4597 

Website: www.spiraldynamics.net 

Email: drbeck@attglobal.net or  
info@spiraldynamics.net 

 

Institute for Planetary Synthesis (IPS) 

 

IPS heeft drie centrale thema’s: 

 Om een bewustzijn van geestelijke waarden in het dagelijkse leven opnieuw te doen ontwaken. 

 Om een planetair bewustzijn te bevorderen, wat dan zal leiden tot wereldburgerschap. Dit sluit een bewustzijn in 

van de onderliggende energiestructuur van onze maatschappij, van de natuurrijken, van de planeet en van het zon-

nestelsel. 

 Om de wereldproblemen te analyseren en te helpen oplossen op basis van geestelijke waarden en van een plane-

tair bewustzijn, om alzo tegemoet te komen aan de huidige noden. 

 

Om deze doelstellingen te bereiken organiseert IPS meetings, seminaries, conferenties, workshops en groepsmeditaties. 

Aldus voorziet IPS: 

 Advies aan mensen die sleutelposities innemen in groepen en organisaties op velerlei gebieden zoals de internati-

onale politiek, gezondheid, opvoeding, wereldreligies, economie en kunsten. 

 De publicatie van een periodieke nieuwsbrief in het engels, frans, duits, russisch en spaans met verslagen over de 

activiteiten van IPS en van hun samenwerking met andere groepen over de hele wereld en met korte teksten over 

onderwerpen in verband met de menswetenschappen. 

 De ontwikkeling van een documentatiecentrum in Genève. Dit centrum is voor iedereen toegankelijk. 

 

Institute for Planetary Synthesis 

PO Box 128, CH-1211, Geneva 20, Switzerland 

Tel: +41 022 733 88 76; Fax: +41 022 733 66 49 

Website: www.ipsgeneva.com 

Email: ipsbox@ipsgeneva.com 
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De Drie Geestelijke Feesten 

 

Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus - het Paas-

feest, het Wesakfeest en het Feest van Goede Wil. Door het standvastig en volhardend meditatiewerk van 

talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve verande-

ring in het bewustzijn van de mensheid. 

  

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een 

samenvoeging van geestelijke bronnen teweegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met 

een gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar 

geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning 

tot gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt. 

 

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd 

van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelij-

ke Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods liefde. 

 

Het Wesakfeest. Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geeste-

lijke centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de beli-

chaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel. 

 

Het Feest van de Goede Wil. Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft, die 

overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke 

verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid verte-

genwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als God-mens, de Leider 

van zijn volk en “de oudste uit vele broers” (Romeinen VIII:29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór de 

gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha gepreekt. Dit is daarom een Feest 

van Intense Aanroep en oproep van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel 

als geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en 

van de Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als Wereldaanroepdag. 

 

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij 

nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele 

wereld gevierd zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht wor-

den en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep 

van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden. 

 

( Uit het pamflet de drie grootste Geestelijke Feesten) 

 

Het Paasfeest 25 maart 

Het Wesak Feest 23 april 

Het Feest van de Christus/ Wereld Aanroep Dag 23 mei 

 


