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Laat het Licht binnenstromen 
 

Duizenden jaren lang is het Licht het onderwerp geweest van de religieuze en spirituele leerstellingen, en 

heden is het de doelstelling achter de universele opvoeding. De mensheid heeft behoefte aan licht als ze 

zich ooit in bewustzijn wil ontwikkelen en als ze uiteindelijk haar ware bestemming wil verwezenlijken 

als lichtdrager op aarde. Dit is vanaf het allereerste begin der schepping haar taak geweest. In het boeg 

Genesis lezen we: “er moet licht zijn”. De Boeddha die volledige verlichting bereikte zei: “wees een lamp 

voor uw eigen voeten”, bedoelende om uw eigen licht tot gids op de weg te beschouwen. In de Griekse 

Mythologie was Apollo de God van het Licht en de Waarheid “in wie er in het geheel geen duisternis 

was”. Christus zei “Ik ben het Licht der wereld”. Elke grote leraar heeft zo de openbaring van licht aan-

gewend. Elke openbaring van licht maakte het voor ons mogelijk om de mysterieuze verhouding tot God 

te begrijpen en zo onze deelname aan het ene grote werk te versterken. Heden verhoogt de Grote Aanroep 

ons aanroepend vermogen. “Vanuit het punt van Licht in het denken van God, strome licht in het denken 

van de mensen. Dat Licht op aarde nederdale”. Dit is de kern van het driehoekenwerk – om een etherisch 

netwerk van lichtende driehoeken te bouwen in het bewustzijn der mensen zodat het Licht van het denken 

van God ongehinderd in de wereld kan stromen. Wij zijn de bewerkers van dit licht; het is onze verant-

woordelijkheid om het via ons in de wereld te laten stromen. 

 

Het probleem is dat we geen perfecte bewerkers zijn en we in feite te dikwijls het ware licht dat voor ons 

is bestemd beletten binnen te stromen. Het rijk van het licht is steeds aanwezig. Net zoals het licht en de 

warmte van de zon voortdurend aanwezig zijn, zo is dit ook voor de innerlijke uitstraling van het licht der 

kennis. Zelfs de juiste woorden die we gebruiken om dit innerlijk bewustzijn te beschrijven dragen bij tot 

het verduisteren van de levendige uitstraling van het licht zelf. De werking in ons denkvermogen en onze 

verbeelding zorgen voor het scheppen van onjuiste beelden van wat er zich in feite voor doet. De taak om 

het licht te laten binnen stromen is daarom afhankelijk van ons vermogen om deze belemmeringen te ver-

wijderen of kort te sluiten zodat ze de volle uitstraling van het licht niet verstoren of vervormen. Het is 

niet de bedoeling om de sluiers, vervormingen of belemmeringen zelf te bewerken; dit zou hen alleen 

maar sterken. De ware taak is hen te laten voor wat ze zijn en om hen in bewustzijn te overtreffen en meer 

verlichte waarden in de plaats te zetten. Dit gebeurt door middel van de kracht van een scherp geconcen-

treerd denkvermogen in het licht van de ziel. Zielelicht zorgt voor een onmiddellijke waardering van het 

licht in het Denkvermogen van God.  

 

Alice Bailey zegt “dat wat het licht verbergt (de ‘korenmaat waarnaar de Christus verwees ..) zijn de ver-

anderende, wisselende omhulsels of lichamen. Wanneer ze omgevormd en omgezet zijn, kan het licht van 

God de lagere mens doorstromen en kent hij zichzelf zoals hij is” (Het Licht van de Ziel, blz 340). 

 

 

De opvoeding in de toekomst – Deel 1 

 
Dit artikel is het eerste in een reeks van vier die zich richten op de rol en de ontwikkeling van de opvoeding gezien 

vanuit een spiritueel standpunt. Heden staat in vele landen over de wereld de opvoeding bovenaan de agenda van de 

maatschappij. Ouders, opvoeders, NGO’s, politiekers en internationale organisaties zoeken samen naar wegen 

waarop de kinderen en jong volwassenen het beste niveau van opvoeding kunnen vinden. In vroegere tijden was de 

opvoeding, buiten enkele uitzonderingen, voornamelijk voorbehouden voor een beperkte groep. Pas in de afgelopen 

tijd is het thema van het universeel basisonderwijs een onvermijdelijk ideaal in het bewustzijn der mensen. Want 

ontelbare miljoenen kinderen en volwassenen over heel de wereld ontwikkelen de basisbekwaamheden van leren, 

schrijven en rekenen en dit zal hen in staat stellen om zich te bevrijden uit de cirkel van armoede en hulpeloosheid. 

Dit is een enorme vooruitgang in het leven der mensheid. 

 



En terwijl deze belangrijke internationale inspanning gaande is om tegen 2015 ‘iedereen een opvoeding’ 
(1)

 te geven 

is er reeds een andere toekomstgerichte gedachtegang te voorschijn aan het komen. Geestelijk gerichte opvoeders 

vragen zich af of de moderne opvoedkundige instellingen werkelijk weten of begrijpen wat aan kinderen en jong 

volwassenen moet aangeleerd worden om ze voor te bereiden op een menselijk leven. Een interessante interpretatie 

die vijftig jaar geleden werd geschreven maar die vandaag nog steeds relevant is, geeft ter overweging dat opvoe-

ding “moet tegemoet komen aan de geestelijke noden. Ze moet de mens helpen om een bevredigende persoonlijke 

filosofie en een gevoel voor waarden te ontwikkelen; om een gevoel voor literatuur, muziek en kunst aan te kweken; 

om de vermogens, om problemen te analyseren en tot doordachte conclusies te komen, te laten toenemen” 
(2)

. 

 

Zonder twijfel zullen wij allemaal deze methode onderschrijven, maar hoeveel moderne opvoedkundige instellingen 

nemen dit systeem van leren aan? Het eenvoudig antwoord is waarschijnlijk : slechts enkele. De opvoeding wordt 

vandaag nog voornamelijk in beslag genomen door een naar buiten gekeerde, materialistische en technische voor-

keur die geen visie heeft op de complexe psychologische en geestelijke ontwikkeling van het individu. Nochtans 

staan visionaire individuen en groepen op en nemen de uitdaging aan om een nieuwe holistische benadering voor te 

stellen. 

 

In het verleden heeft de opvoeding geleid naar een competitieve, zelfzuchtige aard, maar in de toekomst wordt de 

nadruk gelegd op de ideeën van de waarden van het individu en van het feit van de ene mensheid. Het begrip van 

juiste verhoudingen zal meer en meer haar weg vinden in de leerprogramma’s. Dit zal niet enkel gezien worden 

vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van deze gewoonten bij onze kinderen, maar het zal eveneens de onderlinge 

verbondenheid van alle leven aantonen. In de komende tientallen jaren zal men zien dat de wetenschap van juiste 

verhoudingen fundamenteel is voor de vooruitgang van het menselijk denken en voor de uitdrukking van de mense-

lijke ziel. 

 

Er wordt gesuggereerd dat er in de toekomst drie grote wetenschappen het terrein van de opvoeding zullen domine-

ren: 

 De Wetenschap van de Antahkarana 

 De Wetenschap van Meditatie 

 De Wetenschap van Dienst 

 

Terwijl wij allen de wetenschap van meditatie en dienst kennen, is dit niet het geval met de Antahkarana, de bouw 

van de brug tussen de menselijke en geestelijke aard. Deze wetenschap is relatief nieuw in het bewustzijn van de 

mensheid en werd beschreven als “de nieuwe en ware wetenschap van het denkvermogen” 
(3)

. 

 

De wereld van vandaag is er nog niet klaar voor om deze vooruitstrevende opvoedkundige technieken in zich op te 

nemen. Maar naargelang het menselijk bewustzijn zich ontwikkelt zullen de opvoedkundige systemen beter aanslui-

ten bij deze wetenschappen en zullen ze ver-reikende invloeden in de menselijke vermogens tevoorschijn brengen. 

We kunnen er zeker van zijn dat de opvoeding van de toekomst zal verrijkt worden met een geestelijk gerichte, 

koesterende creativiteit welke de analytische en redenerende gaven ontwikkelen, en de jonge mens brengen tot het 

leven van een verantwoordelijk en sociaal aanvoelend leven. En door middel van ons Driehoekenwerk kunnen we 

bijdragen aan het openbaren en verankeren van dit nieuwe opvoedkundige model in de uiterlijke wereld. In de drie 

volgende Bulletins zullen we deze ideeën meer in detail onderzoeken. 

 
(1)

 UNESCO 
(2)

 Opvoeding in de Nieuwe Tijd p.v 
(3)

 Opvoeding in de Nieuwe Tijd blz 95 

 

 

Het Planetaire Netwerk. 

 

University for Spirit Forum (UfSF) 
 

University for Spirit Forum is een omvattende netwerkende organisatie die vooruitziende organisaties en individuen 

tezamen brengt en steunt om de geestelijke opvoeding op alle niveaus en op vele manieren te onderzoeken, te steu-

nen en te promoten. Dit forum is de eigentijdse uitdrukking van de Wrekin Trust, dat een opvoedkundige liefdadig-

heidsinstelling is die opgericht werd in 1971 door wijlen Sir George Trevelyan. UfSF maakt deel uit van een we-

reldwijde beweging van geestelijk ontwaken welke persoonlijke en planetaire transformaties en belangrijke sociale 

veranderingen teweeg brengt. UfSF gelooft dat opvoeding, zowel officieel als officieus, een centrale rol te vervullen 



heeft om het te voorschijn komen van een nieuwe cultuur gebaseerd op spiritualiteit te ondersteunen en aan te moe-

digen. 

 

De UfSF zal officieel van start gaan op een conferentie in Londen over de opkomende geestelijke revolutie, op 4-5 

nov. 2006. Deze conferentie is opgezet ter nagedachtenis van de 100
ste

 verjaardag van Sir George Trevelyan, en zal 

de ontluikende beweging, die nieuwe uitdrukkingen van geestelijkheid op de voorgrond zet, trachten om te zetten in 

praktische acties. Ze zal het werk van de 80 organisaties, waaronder Lucis Trust, en de 60 onafhankelijke individu-

en die er zich momenteel mee hebben verbonden, presenteren en ze zal zich richten op de eenheid die zich aandient 

om zo een sterk veld van geestelijk bewustzijn en streven te scheppen.  

 

Kijkend naar de toekomst hoopt UfSF diegene aan te trekken die trachten het bewustzijn van de geestelijke bron te 

laten doordringen als voedingsbodem voor andere sectoren zoals de industrie en de handel waar deze duidelijk on-

dervertegenwoordigd zijn. 

 

Terwijl het Forum heden bijeenkomt maakt zij plannen om een belangrijk referentiepunt te worden voor iedereen 

die geestelijke opvoeding in haar vele vormen betrachten of een geestelijke vooruitzicht hebben over hedendaagse 

kwesties. 

 
University for Spirit Forum, Courtyard Lodge, Mellow Farm, Hawcross Lane, Redmarley d’Abitot, Glos GL19 3JQ, UK 

Tel: (+44) 01452 840033. 

Web: www.ufsforum.org; Email: info@ufsforum.org   

 

WYSE International 

World Youth Service & Enterprise 

 

WYSE International werd in het Verenigd Koninkrijk opgericht in 1988 als een opvoedende organisatie zonder 

winstoogmerk. Het is haar doel om “jonge mensen met visie en bewustzijn, en die ervan doordrongen zijn om een 

vreedzame wereld, te vinden en te steunen”. WYSE richt opvoedkundige projecten in voor jonge mensen en zij 

bevorderen “het visionair leiderschap dat bekwaam is om een antwoord te geven op de zich aandienende wereld-

behoeften”. 

 

WYSE heeft in 1998 de erkenning verkregen als een NGO en een officieel samenwerkingsverband met het Depar-

tement van Publieke Voorlichting van de NV. Het hoofdbureau van de organisatie is gevestigd in Londen en ze 

hebben een aantal nationale afdelingen over de hele wereld. Reeds meer dan 15 jaar werken ze in meer dan 65 lan-

den met jonge mensen. Om mensen met allerlei achtergronden te bereiken voorzien ze studiebeurzen voor hun in-

ternationale programma’s. 

 

De projecten van WYSE omvatten uitgebreide internationale programma’s met workshops en dagcursussen. WYSE 

gebruikt de Psychosynthese, een transpersoonlijke psychologie die ontwikkelt werk door Roberto Assagioli, als een 

middel om de spiritualiteit van de mensen te helpen ontwikkelen. Ze moedigen jonge mensen aan “om een wereld-

wijd perspectief aan te hangen en om een gevoel van hun eigenwaarde te verkrijgen als hun bijdrage tot een vrede-

volle en evenwichtige wereld”. 

 

In juli 2006 plannen ze in Lucca, Italië en respectievelijk in Nederland, programma’s over Internationaal Leider-

schap en andere internationale vooruitstrevende programma’s. 

 
WYSE International 

6 Cotleigh Road 

London NW6 2NP 

UK 

Tel: (+44) 207 372 7184 

Web: www.wyse-ngo.org 

 

Email: internationaloffice@wyse-ngo.org 

 

 

 

 



 
De Drie Geestelijke Feesten 

 

Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus - het Paasfeest, het 

Wesakfeest en het Feest van Goede Wil. Door het standvastig en volhardend meditatiewerk van talrijke enkelin-

gen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve verandering in het bewustzijn 

van de mensheid. 

  

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een sa-

menvoeging van geestelijke bronnen teweegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met een gelijk-

tijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar geconcentreerd in 

drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning tot gevolg, die de rest van 

het jaar beïnvloedt. 

 

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd van de 

Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelijke Hiërarchie, 

die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods liefde. 

 

Het Wesakfeest. Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijke 

centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van 

Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel. 

 

Het Feest van de Goede Wil. Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft, die overeen-

stemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke verhoudingen. Ter 

gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid vertegenwoordigd en heeft Hij 

vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als God-mens, de Leider van zijn volk en “de oudste uit 

vele broers” (Romeinen VIII:29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór de gehele samengekomen Hiërarchie, de 

laatste toespraak van de Boeddha gepreekt. Dit is daarom een Feest van Intense Aanroep en oproep van een funda-

menteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel als geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn 

stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en van de Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als We-

reldaanroepdag. 

 

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij nog niet 

sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele wereld gevierd 

zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht worden en de uitwerking van 

de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep van de mensheid over de gehele 

planeet gestabiliseerd worden. 

 

( Uit het pamflet de drie grootste Geestelijke Feesten) 

 

Het Paasfeest 13 april 

Het Wesak Feest 12 mei 

Het Feest van de Christus/ Wereld Aanroep Dag 11 juni 

 


