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Het vuur van het Goddelijk Mededogen 
 

Er bestaat een onvergankelijk geloof in het liefdevolle hart van God, en de reden voor dit ingeboren 

geloof kan gevonden worden in de aard van de godheid zelf. Het gezegde “God is liefde” is ge-

grondvest op het diepst herkende geestelijk feit dat het mooiste uitgedrukt wordt met de woorden 

uit de Stem der Stilte: “Het mededogen is geen eigenschap. Het is de wet der wetten – eeuwige 

harmonie … - een oeverloze, universele essentie, het licht van het eeuwigdurend recht en de ge-

schiktheid aller dingen, de eeuwige liefde wet”. Van dit eeuwigdurende mededogen zijn de cycli-

sche verschijning van de zoon van God uit de oude mythen, de wereldverlossers en de Avatars, de 

getuigen en de waarborg. 

 

Dit is een diepe oproepende gedachte – dat de energie, namelijk het mededogen, het doel door-

dringt. Het is het vuur van de geest, een goddelijke wet, even krachtig en fundamenteel als elke an-

dere natuurwet. De huidige toestand wijst op een mislukken om de werking van het mededogen, dat 

aan alle evolutie en aan de gebeurtenissen in de tijd ten grondslag ligt, te herkennen. Indien we ons 

terug zouden kunnen verbinden met de schoonheid en de kracht van onze hogere aard, hoe anders 

zou dan onze houding zijn ten opzichte van de mogelijkheid tot incarnatie, als we de waarheid van 

ons zijn zouden aanvaarden, namelijk als goddelijke wezens, die lang  geleden in een daad van me-

dedogen, in incarnatie “vielen” om de substantie te verlossen. 

 

Wanneer we op deze planeet van lijden rondkijken, dan lijkt het of de vuren van vernieling voortdu-

rend en meedogenloos branden, en ons nogmaals aansporen om de juiste verhoudingen te smeden – 

het actieve principe waarvan een vredevolle wereld zal te voorschijn komen. Het is echter zo dat de 

invloed van actuele gebeurtenissen zeer gemakkelijk onze visie over de wereld die we in ons hart 

kennen en gefundeerd is op het feit van de liefde, vervormt. Het plaatselijk en het wereldwijd 

nieuws geven geen juiste weergave van het onzelfzuchtig werk van ontelbare mensen die hun ener-

gie in de hervorming van de smeltkroes der dingen steken waardoor er een nieuwe en meedogende 

wereld kan tevoorschijn komen. 

 

Het is verhelderend om de etymologie van het woord mededogen nader te bekijken; “mede” bete-

kent “tezamen” en “dogen” betekent “lijden en verdragen”. Mededogen is zo een tezamen komen in 

een groot verlossend werk waarin de vrijkomende kracht van liefde iedereen die lijdt en die door 

een verkeerd identificatie met de vorm gevangen zit, kan opheffen. De oorspronkelijke betekenis 

van deze hartstocht als een lijden werd verkeerd voorgesteld en in verband gebracht met de seksuele 

liefde, met een intern gevoel en verrukking. Deze ‘verrukking’ moet nu opnieuw gericht worden om 

de hogere, geestelijke vuren van de liefde en de wijsheid aan te raken en zo langzaam de substantie 

van de vorm aan te passen tot een smeltkroes van goddelijke erkenning en uitdrukking. Driehoeken 

en haar planetaire netwerk zijn een essentieel deel van dat veld van handeling, en mededogend den-

ken is zo nodig in deze wereld waar er zo veel is om mededogend tegenover te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gezegden over barmhartigheid. 

 
We kunnen God liefde noemen, we kunnen God goedheid noemen. Maar de beste naam voor God is BARM-

HARTIGHEID. 

     Meester Eckhart 

Het leven is even kostbaar voor alle wezens als het is voor onszelf; voel barmhartigheid naar ieder wezen, en 

neem daarbij uw eigen Zelf als referentiepunt. 

     De Upanishads 

Hoe kunnen wij, kleine schepsels, zo volstrekt hulpeloos als Hij ons heeft gemaakt, hoe kunnen wij ook maar 

Zijn grootheid kennen, Zijn onbegrensde liefde, Zijn oneindige barmhartigheid, zo zelfs dat Hij de mens 

toestaat om Zijn bestaan op onbeschaamde wijze te loochenen, om over Hem te discussiëren … . Hoe kun-

nen wij de grootheid van God, die “zo vergevensgezind, zo goddelijk is”, kennen? 

     Mohandas K. Gandhi 

Zoals de bij de nectar verzamelt en vertrekt zonder de bloem te kwetsen, of haar kleur of haar geur, laat zo de 

wijze in zijn dorp verblijven. 

     Dhammapada 

Barmhartigheid … is in wezen het juiste aanwenden van de paren van tegenstelling. 

     Alice Bailey 

Een menselijk wezen is een deel van het geheel dat we het ‘Universum’ noemen, een deel begrensd door 

ruimte en tijd. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens, als iets dat los staat van de anderen, een 

soort optische begoocheling van zijn bewustzijn; deze begoocheling is voor ons een soort gevangenis die ons 

beperkt tot onze persoonlijke verlangens en tot onze genegenheid voor enkele mensen die ons nabij zijn. De 

taak bestaat erin om ons uit deze gevangenis te bevrijden door onze grens van onze barmhartigheid te ver-

leggen tot alle levende wezens, tot de schoonheid van de natuur in haar geheel. Het is moeilijk om dit volle-

dig te bereiken, maar het streven naar deze doelstelling is op zich reeds een deel van de verlossing en is een 

basis voor een innerlijke zekerheid. 

     Albert Einstein 

Het doel van het menselijk leven is dienst en om BARMHARTIGHEID te tonen en de wil om anderen te helpen. 

     Albert Schweitzer 

Door BARMHARTIGHEID vernietig ik de duisternis van hun onwetendheid. Vanuit henzelf ontsteek ik het licht 

van wijsheid en verdrijf alle duisternis uit hun leven. 

     Bhagavad Gita 

Wijsheid, BARMHARTIGHEID en moed zijn de drie universeel erkende morele kwaliteiten voor de mens. 

     Confusius 

Een godsdienstig mens is iemand die God en de mens in één gedachte verenigt, tegelijk en altijd, die lijdt 

wanneer anderen tekort wordt gedaan, wiens grootste hartstocht barmhartigheid is, wiens grootste kracht 

liefde is en het trotseren van wanhoop. 

     Abraham Joshua Heschel 

Barmhartigheid is de wortel van religie; hoogmoed is de wortel van de zonde. 

     Tulsi Das 

Al wie zijn barmhartigheid toont naar de armen, het Heilige Ene, Hij zij gezegend, is barmhartig met hem. 

     Jozeph Ben Ephraim Karo 

De barmhartigheid van een mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar 

alles wat leeft. 

     Ecclesiasticus 

Het hele idee van barmhartigheid is gebaseerd op een scherpe bewustheid van de onderlinge afhankelijkheid 

van al deze menselijke wezens, die allen met elkaar een geheel uitmaken en allen bij elkaar betrokken zijn. 

     Thomas Merton 

Het standbeeld van een groot mens is niet het graniet of het marmer of hert brons. Het wordt gevormd door 

zijn goedheid, zijn daden; zijn liefde en zijn barmhartigheid. 

     Alfred Montapert 

 



Het Planetair Netwerk 

 
Het Holistische Netwerk 

 

Het “Holism Network” werd opgericht door een groep van toekomstgerichte denkers met verschillende ach-

tergronden. Zij merken op “dat er grondig onderzoek voorhanden is dat ons aantoont dat de meerderheid van 

de bevolking in onze moderne democratieën een verschuiving vertoont van het traditionele geloof naar een 

meer algemene open geest en een open hart-spiritualiteit”. 

 

Enkele van hun doelstellingen zijn: 

 De nieuwe holistische spiritualiteit een grotere samenhang en een algemene bekendheid te helpen 

geven. 

 Haar grootste kenmerken te verduidelijken en kenbaar te maken. 

 Een netwerk ondersteunen waarin de vele verscheidene en nieuwe manieren van uitdrukking en 

voorstelling van deze spirituele aanpak zijn. 

 Om voor de nieuwe holistische spiritualiteit een aanzien en een voorstelling te verwerven bij de 

machtscentra’s waar andere geloofsgemeenschappen een officiële vertegenwoordiging hebben – zo-

als de scholen, de ziekenhuizen, de plaatselijke en nationale overheden. 

 Om de Holistische Spiritualiteit als een religieus geloof op de lijst te krijgen van 2011 UK Census. 

 

Holism Network beschrijft het “spirituele” als “het ervaren van het wonder en de schoonheid van alle bestaan 

– en de wens om dit grondiger te verkennen. Tegelijkertijd moeten we onze eigen ontwikkeling met wijsheid 

begeleiden en gedienstig zijn in onze plaatselijke en hele gemeenschap. Dit betekent vrij zijn van religieuze 

dogma’s, conflicten en star geloof”. 

 

Holism Network geeft ons, ter overweging, verscheidene manieren om aan hun opdracht mee te werken: 

 Communicatie: wanneer men naar uw geloof of uw interesses vraagt kan je uw geloof in een holis-

tisch wereldbeeld inkaderen met een omvattende spiritualiteit – een spiritualiteit met een open hart 

en die de oude geloofsindelingen overstijgt. 

 Burgerschap: engageer u in eender welk gebied van het gemeenschapsleven waar een holistisch per-

spectief van nut zou kunnen zijn. 

 Wereldwijd: herken de invloeden van uw levenswijze en beheer deze op een passende manier. 

 

Om een nieuwe spiritualiteit te verankeren stelt de groep ons voor:”onze wereld met weten dat er een spiritu-

aliteit bestaat die de verscheidenheid verwelkomt, conflicten oplost en verantwoorde ontwikkeling omvat”. 

 

PO Box 3662, Glastonbury, BA6 8ZY UK 

web: www.holism.info 

 

Boeddhistische Vredes Genootschap (Buddhist Peace Fellowship) 

 

Het Boeddhistisch Vredes Genootschap is gevestigd in de VS. Het heeft een wereldwijd ledennetwerk die 

mee werken om de mensenrechten en de democratieën te bevorderen. Het Genootschap put uit verscheidene 

bronnen: 

 De wijsheid en barmhartigheid van de Boeddhistische traditie en praktijk. 

 Zowel de Noord Amerikaanse vredes- als de sociale rechtvaardigheidsbewegingen. 

 Andere niet gewelddadige, progressieve, op geloof gebaseerde bewegingen voor sociale verandering. 

 

Het Genootschap schrijft: “… wij trachten de Avalokitesvara, de Bodhisvattva van Mededogen, na te stre-

ven, de schreeuw van de wereld te horen, en om onze eigen ware verwikkeling in dat lijden beter te begrij-

pen. Soms kunnen we hulp aanbieden; soms kunnen we informatie en onze middelen delen zodat dit anderen 

kan helpen; soms luisteren we gewoon”. 

 

Het Genootschap geeft onder andere een magazine uit, genaamd “Turning Wheel”. 

 

PO Box 3470, Berkeley, CA 94703 USA 

Tel: +1 (510) 655-6169; Fax: +1 (510) 655-1369 

web: www.bpf.org 



De Drie Geestelijke Feesten 

 

Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus - het Paas-

feest, het Wesakfeest en het Feest van Goede Wil. Door het standvastig en volhardend meditatiewerk van 

talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve verande-

ring in het bewustzijn van de mensheid. 

  

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een 

samenvoeging van geestelijke bronnen teweegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met 

een gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar 

geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning 

tot gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt. 

 

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd 

van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelij-

ke Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods liefde. 

 

Het Wesakfeest. Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geeste-

lijke centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de beli-

chaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel. 

 

Het Feest van de Goede Wil. Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft, die 

overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke 

verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid verte-

genwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als God-mens, de Leider 

van zijn volk en “de oudste uit vele broers” (Romeinen VIII:29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór de 

gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha gepreekt. Dit is daarom een Feest 

van Intense Aanroep en oproep van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel 

als geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en 

van de Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als Wereldaanroepdag. 

 

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij 

nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele 

wereld gevierd zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht wor-

den en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep 

van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden. 

 

( Uit het pamflet de drie grootste Geestelijke Feesten) 

 

Het Paasfeest 2 april 2007 

Het Wesak Feest 2 mei 2007 

Het Feest van de Christus/ Wereld Aanroep Dag 31 mei 2007 

 
 


