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De Innerlijke Schoonheid 
 

De kunst van de edelsteensnijder ligt in het blootleggen van de schoonheid die in het kristal 

verborgen ligt. Beginnend met het proper blazen van de steen, gevolgd door de ene splitsing na de 

andere, laat de edelsteensnijder de innerlijke schoonheid die in de grotere steen zit opgesloten, ge-

leidelijk tot volle uitdrukking komen. 

 

De ziel, de goede kwaliteiten van de mens, komt tot eenzelfde manier tot openbaring in een 

levendige uitdrukking. Net zoals een beeldhouwer zijn kunst duidt als het verwijderen in de steen 

van alles wat niet bij het bedoelde subject van het kunstwerk hoort, zo begint de aspirant met het 

verwijderen in zijn of haar veld van uitdrukking van alles wat tot het niet-zelf behoort en wat strij-

dig is met de ziel. Tot het besef komen van wat tot het niet-zelf behoort is analoog met de beslist-

heid van de beeldhouwer: er moet een duidelijk beeld van datgene wat geopenbaard moet worden in 

het bewustzijn gehouden worden en dit gedurende het hele proces van openbaring. 

 

Het is niet altijd gemakkelijk om de innerlijke schoonheid te leren zien in een persoon, een 

situatie, een omgeving of een omstandigheid. Het leven zoals het op de aarde wordt geleefd, is er op 

gericht om laag per laag een aangroei van materiele substantie te veroorzaken tot de innerlijke gees-

telijke kern verborgen is zoals een graankorrel ingesloten is in het omhulsel. Deze uiterlijke wereld 

van de verschijnselen wordt dikwijls verward met de ware werkelijkheid, en de verlangde zoektocht 

naar schoonheid steunt op de uiterlijke verschijnselen. 

 

Zoals met alle doelen die de moeite lonen om ze te bereiken, is een training noodzakelijk, en 

dit is met de openbaring van de innerlijke schoonheid niet anders. We leren om schoonheid te her-

kennen en om mee te werken aan haar volle bloei door er achter de uiterlijke gebieden, waarin we 

ons leven leven, naar te zoeken. Deze innerlijke schoonheid kunnen we dikwijls vinden wanneer zij 

zich stil uit in een kort ogenblik of in een toevallige ontmoeting. Anderzijds kunnen we in een duis-

tere omgeving plots aangegrepen worden door een subtiele uitstraling die op onze herkenning 

wacht. De innerlijke schoonheid is steeds aanwezig, doch latent, en wacht op onze ontdekking wan-

neer we in onverwachte plaatsen er naar uitkijken en we er op uitkomen door een bereidheid om 

verrast te worden. 

 

Er wordt ons gezegd dat “schoonheid zoveel goddelijkheid is als maar in enigerlei vorm kan 

worden uitgedrukt” (Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk II, blz 279). De vorm heeft als bedoeling 

om te dienen, niet als een omhulsel, maar als een vergrootglas waardoorheen de innerlijke schoon-

heid kan doorstromen – van de hogere naar de lagere natuurrijken, dit om de cyclus van de energie-

stromen te volbrengen en voor een doeleinde dat wij niet volledig kunnen begrijpen. 

 

Het Driehoekennetwerk dat de planeet omspant en zo de energieën van licht en goede wil 

over de wereld geleid, is een krachtig middel om de innerlijke schoonheid te openbaren. Door gees-

telijke kwaliteiten zoals licht en goede wil vanuit hun latente toestand tot een macht te brengen in 

de menselijke uitdrukking, wordt de schoonheid van de innerlijke natuurrijken tot een duidelijker 

openbaring gebracht, en het bevel, laat de levendigheid te voorschijn komen opdat allen ze kunnen 

zien, wordt zo vervuld. 

 

De schoonheid en het wonderlijke en de kracht, 

De vormen der dingen, hun kleuren, licht en schaduwzijden, 

Vernaderen, verwonderen – en God heeft dit alles gemaakt. 

Robert Browning (Fra Lippo Lippi) 

 



Vraag het aan de pracht van de aarde, de pracht van de zee, de pracht van de wijde luchtige 

ruimten, de pracht van de lucht, de orde van de sterren, de zon die het daglicht schenkt met haar 

stralen; vraag het aan de maan die de donkerte van de nacht die volgt tempert, de levende wezens 

die zich in de wateren bewegen, die op het land vertoeven, die in de lucht vliegen, vraag het aan de 

zielen die verborgen zijn, de lichamen die waarneembaar zijn; de zichtbare dingen die geleid moe-

ten worden, de onzichtbare dingen die leiden – vraag het aan al deze dingen, en zij zullen u allen 

antwoorden. Zie, wij zijn prachtig. Hun pracht is hun betekenis. En deze prachtige maar onveran-

derlijke dingen, die hen heeft gemaakt, houden schoonheid onveranderlijk. 

St Augustinus (Lezingen) 

 

Van weergaloze schoonheid 

 glimlachte het Universum 

Op de ochtend van haar geboorte, 

 als een onschuldig kind 

Of als de rijke bloesem 

 van een keurige bloem; 

En de Vader verheugd zich 

 in het werk van Zijn kracht. 

John Cardinal Newman (The Queen of Seasons) 

 

Geest der Schoonheid, die gezegend zijt 

Met uwe eigene kleur al waar gij op schijnt 

Van ’s mensen gedachte of gedaante. 

Percy Bysshe Shelley (Hymn to Intellectual Beauty) 

 

 

 Bezie uw studie nooit als een opdracht, maar als een benijdenswaardige gelegenheid om de 

bevrijdende invloed van de schoonheid in het geestelijke natuurrijk te leren kennen ten behoeve van 

uw persoonlijke vreugde en voor het nut van de gemeenschap waar uw later werk toe behoren zal. 

Albert Einstein 

 

 Er is geen twijfel mogelijk dat alles in de wereld, bij de schoonheid van haar ordening, en de 

aanwijzingen van een vast en heilzaam doel dat het doordringt, getuigt dat een verheven doelmatige 

Kracht reeds voordien moet hebben bestaan, waarbij het geheel geordend was voor een specifiek 

einde. 

John Milton, (A Treatise on Christine Doctrine) 

 

God is mooi, en Hij houdt van schoonheid. 

Mohammed 

Schoonheid is de gave Gods. 

Aristoteles 

 Het ideaal van de schoonheid is de eenvoud en de kalmte. 

Goethe 

 

 De idealen die mijn pad hebben begeleid, en keer op keer me de energie hebben gegeven om 

het leven aan te kunnen, waren vriendelijkheid, schoonheid en waarheid. 

Albert Einstein 

 

 Sommige gedachten zorgen ervoor dat we jong zijn en blijven. Zo’n gedachte is de liefde 

van het universum en van de eeuwige schoonheid. 

Ralph Waldo Emerson (The Oversoul) 

 

 De Oneindige heeft Zijn Naam met schitterende sterren in de hemel geschreven, en op de 

aarde met tedere bloemen. 



Jean Paul Richter (Hesperus) 

 

Laat de schoonheid van de Heer onze God over ons komen. 

 

 

Bedenkingen over het Netwerk 

 

De bedenkingen over het Netwerk geven aan de medewerkers de gelegenheid om zich 

af te stellen op het werk van Driehoeken en de aanverwante initiatieven en op de projecten 

van de hoofdkwartieren, en van groepen over de hele wereld. 

 

Vorig jaar rond deze tijd maakten we melding dat de hoofdkwartieren zich ertoe verbonden had-

den om een serie artikelen en advertenties over Driehoeken te laten publiceren in vooraanstaande 

holistische tijdschriften over de hele wereld. Vanaf het begin van het jaar tot nu toe zijn er een aan-

tal gepubliceerd in de volgende tijdschriften en we kregen hierover geregeld reacties: 

 

Insight, Australië; Consecration, Indië; Network Ireland, Ierland; Christ College of Trans-

Himalayan Wisdom, Nieuw Zeeland; Rainbow News, Nieuw Zeeland; Link Up in Eden, Zuid Afri-

ka; Renaissance, Zuid Afrika; Energivagen, Zweden; the dionysus.biz, GB; Healing Today, GB; 

Sundial House, GB; Edge Life, VS and Metamorphosis electronic magazine.  

 

De medewerkers van Driehoeken zijn misschien niet bekend met het initiatief van Wereld Goede 

Wil: de Cyclus der Conferenties, waarmee de kracht van de verlichte gedachte een positief mentaal 

klimaat helpt scheppen voor de oplossing van de wereldproblemen. Deze groepsdienst werkt met de 

energie van de wil-ten-goede om het juiste klimaat te helpen voorbereiden voor de opbouw van een 

uitgelezen conferentie of een serie van ontmoetingen. Het werk behelst het denkbeeldig projecteren 

van verlichtende kiemen van ‘wils energie’ en ze te ontwikkelen tot een kloppend hartcentrum dat 

het licht, de liefde en de macht van de Grote Aanroep over het gebeuren en haar deelnemers uit-

straalt; als veel mensen dit meedoen als voorbereiding van deze gebeurtenis wordt er een stroom 

van levende ‘wils energie’ geschapen waarbij, wanneer ze met de gedachtevorm wordt verbonden, 

haar innerlijk licht wordt aangewakkerd tot een vlam van synthese door de blik van de groep. Op 

deze manier wordt er een grote en sterke groepsgedachtevorm opgebouwd, die een krachtige in-

vloed uitoefent; de huidige twee brandpunten van dit initiatief zijn de Akkoorden van Genève, die 

de Israëlisch-Palestijnse crisis helpen op te lossen, en het beheer van de Aarde. 

 

Voor verdere details over dit inspirerende project, gelieve Wereld Goede Wil te contacteren, of 

bezoek www.worldgoodwill.org en klik op More. 

 

We ontvangen dikwijls brieven van medewerkers die melden dat zij een driehoek willen vormen, 

maar geen twee gelijkgestemde mensen kennen om zich mee te verbinden; als je toegang hebt tot 

het internet en een persoonlijk e-mail adres hebt, dan kan je gebruik maken van Driehoeken Online. 

 

Driehoeken Online, of het Driehoeken Bulletin Bord, is een web initiatief dat mensen van goede 

wil helpt om driehoeken te vormen. Driehoeken Online is reeds vanaf 2003 beschikbaar voor de 

medewerkers. Engels, Frans, Italiaans en Spaans sprekende medewerkers staan vermeld op het 

bord. We hopen nog andere talen erbij te nemen binnen een redelijke termijn. Er zijn nu ruim 200 

medewerkers uit bijna 50 landen op de lijst. Dus er is geen betere manier om het Nieuwe Jaar te 

vieren dan een driehoek te vormen en de planeet te dienen. Meer details kunnen gevonden worden 

op: www.triangles.org en klik op Questionnaire. 

 

http://www.worldgoodwill.org/
http://www.triangles.org/


De medewerkers zijn zich misschien niet bewust van het feit dat het Driehoeken Bulletin in 12 

talen wordt uitgegeven: in het Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Pools, 

Portugees, Russisch, Spaans, en het Zweeds. Wij zijn de groep van internationale vertalers dankbaar 

die onvermoeid hun tijd en bedrevenheid geven om er voor te zorgen dat het bulletin bij de mede-

werkers over de hele wereld geraakt. 

 

Wij danken u voor uw deelname in het Driehoeken groepswerk dit jaar. En we kijken uit naar 

ons gezamenlijk werk van volgend jaar, een hernieuwing van onze verbintenis om het goede van het 

geheel te dienen. 

  

Het delen van groepsgedachten 

 

Liefde, Vrede en Lof. 

 

Het verre visioen is vandaag dichtbij 

Waar liefde, vrede en lof het pad vormen 

Zijn strijd en twist niet meer nodig 

Ieder kent de rekening 

Weent en treurt om de vervlogen dagen 

Nu de vele keren waarom begrijpend 

Een mensenleven van voortdurende ontberingen 

Zoekend naar wat overwonnen moet worden 

En zo vandaag en de komende dagen 

En gezegend voor de liefde die er uit voortkomt 

Steek uw hand uit en open uw hart 

Het is met Gods lof dat ge begint 

Een oproep, een gebaar, een gekende blik 

Een uitgestoken hand, voor een nieuwe kans 

En zo kan vandaag ieder ZIJN 

Levende liefde, vrede en lof als het pad. 

VS 

 

 Het driehoekennetwerk blijft een dagelijks engagement. Het visualiseren van de lichtstralen 

(die de energie van liefde voorstellen) en de uitstraling ervan naar de aarde en het elke morgen 

doordringen van de harten en denkvermogens der mensen met licht en goede wil, maken dat voor 

ons allen de oefening de moeite loont om te volbrengen. 

Nigeria 

 

 Het heeft mij het voorrecht gegeven om met andere “geestelijk geïnspireerde” mensen te 

werken om de “Licht-Liefde-Macht” en de “herstelling” te verheffen en te vestigen, alsmede het 

belang van het groepswerk en de meditatie, en het leven achter de “vormzijde”. 

VS 

 

 Het is een prachtige ervaring om onze driehoek met andere driehoeken te delen. Ik visuali-

seer vele driehoeken rond de wereld. Het netwerk brengt de energie van ons drie tot de drievoudig-

heid van energieën om een grote driehoek van vrede en liefde mee op te bouwen. Wij delen onze 

liefde, wil en doel ten voordele van de mensheid en volbrengen de taak. Wanneer groepen van drie 

bij elkaar komen voor vrede, dan neemt de vrede een aanvang en wordt ze naar anderen aangereikt 

VS 

 

 Laat er licht zijn. En er was licht. Niets kan leven zonder het licht, niets kan bewegen zonder 

het licht; zonder het licht kunnen we niet zien. In het universum is er overal licht. Het is niet nodig 



om het licht op te roepen als het licht steeds bij ons is en we zelf het licht zijn. Wat we moeten doen 

is het licht zien en het gebruiken want God is licht. 

Nigeria 

 

 Gedurende de meditatie met de Driehoeken werd er een heldere visie van het universum met 

mededogen en een universele vrede en liefde ervaren. 

Sri lanka 

 

 De heldere en goede gedachten van de mensen kunnen de hele natie helpen. Laten we het 

licht en de verlichting aan de wereld brengen.wanneer we de kracht van de gedachte, de kracht van 

het denkvermogen, de kracht van positieve verbeelding en de kracht van positieve bevestiging ont-

dekt hebben. 

Nigeria 

 


