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De kunst van verering 
 

Het woord “verering” kan voor de moderne dienaar een ietwat verouderde bijbetekenis hebben welke 

een religieuze bewondering kan oproepen die gebaseerd is op een blinde toewijding en angst voor 

God. Maar verering is in feite een mengeling van een diepgaande eerbied, respect en liefde. Zo zou 

het een vergissing zijn om ervan uit te gaan dat het een voorbij gestreefd idee is, want het is eerder zo 

dat het een eenvoudige verandering van vorm is en een opkomen voor een intelligent, minder 

beperkend inzicht van het Goddelijke. De menselijke geest begint zich te bevrijden van het dogma dat 

we de hemel enkel kunnen beschouwen door middel van de verwrongen lens van het menselijke 

verlangen, en dit is op een humoristische wijze samengevat weergegeven in het gedicht “De Hemel” 

van Rupert Brook. Hierin denken enkele vissen in een vijver op een hete zomerdag na over hun lot, en 

zij besluiten dat: 

 

… Ergens, achter ruimte en tijd, 

Is het water natter, het slijk slijkeriger! 

En daar (hopen ze)daar zwemt de Ene 

Die reeds zwom vóór de rivieren ontstonden. 

… En in dat almachtige oord 

Kan de kleinste vis vertoeven. 

Oh! Haast u nooit naar een geheimzinnige haak, 

Zei de vis, in de eeuwige beek, 

… Dikke rupsen drijven er rond, 

En paradijselijke larven zijn er te vinden; 

… En in die hemel van al hun verlangen, 

Daar zal er geen land meer zijn, zei de vis. 

 

Voor de mensheid moet het begrip van al haar innige verlangens, die hun apotheose in de hemel 

hebben, verdringen worden door een gevoel van verwondering voor al hetgeen ons in deze wereld 

omringt en wat openlijk de Goddelijke aard openbaart aan diegene die ogen hebben om te zien. Het is 

nochtans niet gemakkelijk om dit inzicht te ontwikkelen, en het sluit een geconcentreerde meditatieve 

gedachte in om de kwaliteit, de betekenis en het doel dat bestaat te kunnen zien. Door middel van het 

beheersen van deze kunst, bereiken we geleidelijk een andere wereld – niet de hemel zoals die 

traditioneel wordt afgebeeld – maar een innerlijke wereld van kenmerkende energieën die een 

bestemming voor het leven en al haar vormen geeft. We beginnen de verwezenlijking van een 

goddelijk plan te zien dat reusachtig is wat haar maatstaf zowel als haar pracht betreft, en we zijn met 

verering vervuld. Het moedigt ons aan om haar schoonheid en goedheid uit te drukken in onze 

verhoudingen met de anderen – om hen in overeenstemming te brengen met de liefde en het respect 

waar alle waarnemende wezens als uitdrukkingen van het Goddelijke garant voor staan. 

 

Verering is dus een tweevoudig proces dat op ons niet alleen een beroep doet om van het Goddelijke 

te getuigen, maar ook om datgene uit te drukken wat we bewijzen met onze vreugde van juiste 

verhoudingen. Verering brengt zowel de mensheid als de natuur binnen de context van een grotere 

keten van Zijn en richt zich op een toekomst van een onuitsprekelijke schoonheid en scheppend leven. 

De modder en het slijk van deze wereld worden daardoor dan “hemels zuiver”, zwichtend voor hun 

verborgen mogelijkheden. Zo worden nieuwe perspectieven van begrip en krachten van verlossing 

door  middel van de geest van de kunst van de verering geopenbaard. Deze kracht kan ons 

Driehoekenwerk in grote mate waardevoller maken, waardoor er maar Licht en Liefde op deze 

uiterlijke wereld wordt gericht. 

 

 



Mijmeringen over verering 
 

De Ene die over elke bron heerst, 

In wie de wereld verenigd en ontbonden wordt. 

De Heer, schenker van zegeningen, beminnelijke God — 

Door hem te vereren gaat men voor eeuwig de vrede in. 

De Upanishaden 

 

Het ogenblik toen ik me realiseerde dat God zich in de tempel van ieder van ons bevindt, het ogenblik 

dat ik in verering sta voor ieder levend wezen en God in hen zie – dat ogenblik ben ik vrij van 

slavernij, alles wat me onderwerpt verdwijnt dan, en ik ben vrij. 

Swami Vivekananda 

 

Twee dingen brengen me tot verering: de sterrenhemel boven ons en de morele wetten binnen in ons. 

Immanuel Kant   

 

Hij die God kent vereert Hem. 

Lucius Annaeus Seneca  

 

Het meest elementaire ethische principe, wanneer we het met ons hart begrijpen, betekent dat, vanuit 

onze verering voor de ondoorgrondelijke, oneindige en levende wezenlijkheid die we God noemen, 

we onszelf nooit mogen beschouwen als vreemden ten opzichte van elk menselijke wezen. We moeten 

ons er eerder toe verbinden zijn ervaringen te delen en trachten hem te helpen. 

Albert Schweitzer 

 

De verering voor de Eeuwige oefent de mens om wijs te zijn. En nederig zijn is de manier om te 

vereren. 

Proverbs 

 

Vereer de Schepper; sla uw oog 

Op naar zijn stijl, en zijn oneindige verschijning. 

Niet van diamant en goud 

Bouwt hij de hemel star en koud; 

Neen, maar van een verzameling van gerichte pijlen, 

Bloeiende weiden en geurige kruiden. 

Ralph Waldo Emerson  

 

De Ethica is niets anders dan verering voor het leven. 

Albert Schweitzer 

 

God zendt zijn zangers over de aarde 

Met liederen van droefheid en vrolijkheid, 

Dat ze de harten der mensen moge beroeren, 

En ze terug naar de hemel brengen. 

Henry Wadsworth Longfellow  

 

Hoe volmaakter een mens leeft, des te levendiger is hij in elk onderdeel van zichzelf – in het brein, het 

hart  en de handen – en des te volmaakter zal hij de grootsheid van het leven begrijpen, en in verering 

staan voor de macht die het leven beweegt en regeert. 

Phillips Brooks  

 

Nadat de lichten van de ingevingen zijn uitgestraald en hun mysteriën zijn neergeslagen, zoek dan hun 

bestendigheid niet, want in God hebben we diegene die het ons mogelijk maakt om het zonder wat 



ook te stellen; maar niets geeft  jou de mogelijkheid om het zonder God te stellen. 

Ibn’ Ata’Illah  

 

God! Zing, gij weidse stromen, met blijde stem! 

Gij heilig woud, met uw zachte en bezielde klanken! 

En ook zij hebben een stem, als vlakken van sneeuw, 

En in hun hachelijke ondergang zullen ze bulderen, God! 

Samuel Taylor Coleridge 

 

Gij kent mijn taal, O God, 

Graag zou ze een kostbaar geschenk brengen— 

De liederen die gij mij laat zingen! 

Solomon Ibn Gabirol 

 

Verering voor God is de draad waarop de verschillende goede kwaliteiten van de mens als parels zijn 

geregen. Wanneer dit snoer wordt verbroken, worden de parels naar alle kanten verspreid en zijn ze 

één voor één verloren. 

Judah Ibn Kalaaz 

 

 

Het Planetaire netwerk 
 
Het planetaire netwerk van licht, liefde en dienst hervormt het mentale klimaat van de planeet, en het heroriënteert 

de mensheid naar geestelijke gewoonten en waarden. De groepen en de activiteiten die in het bulletin verschijnen 

weerspiegelen de verschillende aspecten van het netwerk. 

 

Het Instituut van een Waardige Ecologie 

 

De visie van het Instituut is gebaseerd op vijf principes: 

 Zelf bewust intelligentie is een speciaal geschenk van de schepping voor de mensen. Het moet 

met wijsheid en geweldloos worden gebruikt. 

 Dat vrijheid en noodzaak, keuze en onvermijdelijkheid gelijktijdig bestaan is eigen aan de 

diepliggende structuur van het universum. 

 Alles wat de natuur heeft voortgebracht is volledig onderling verbonden en van elkaar 

afhankelijk. 

 De oorsprong van de Waardige Ecologie is te vinden in het gevoel van verwondering voor het 

mysterie en de onschendbaarheid van de natuur. 

 De voortdurende herkenning van en het respect voor de wisselwerking en de wederkerigheid 

tussen de generaties is een hoofdelement in het ondersteunen van de harmonieuze wenteling 

van het universele “levenswiel”. 

 

Elk jaar houdt het Instituut een conferentie waar één of ander aspect van de waardige ecologie wordt 

beschouwd. En het instituut stelt voor om een reeks van regelmatige bijeenkomsten te houden over de 

hele wereld “om de vertegenwoordigers van de vele culturen, rassen en leeftijden bijeen te brengen 

om de meest betekenisvolle ideeën, die de ontplooiing van ons bewustzijn van het onderling 

afhankelijk leven bevorderen, te bespreken en te ondersteunen”. 

 
The Institute of Reverential Ecology 

133 East de la Guerra St. #PMB328, Santa Barbara, California, 93101, USA 

Tel:  +1 805.201-2810  

Website: http://reverentialecology.org 

 

Het  Eco-Filosofisch Centrum 

 



Het idee van de eco-filosofie werd in 1974 ontwikkeld door Dr. Henryk Skolimowski, die toen 

professor was van de geesteswetenschappen aan de universiteit van Michigan. Het Eco-Filosofisch 

Centrum (EPC) werd in 1981 opgericht in Michigan, VS. Het doel van het  EPC is “om te dienen als 

een brandpunt voor de ontwikkeling en de bevordering van de eco-filosofie, welke de nadruk legt op 

het belang van de verhouding tussen de mensheid en het milieu”. 

 

Het centrum nodigt de mensen van goede wil uit om ‘vrienden van de Eco-Filosofie’ te worden. Het 

centrum verduidelijkt: “de wereld is een heilige plaats, en wij zijn haar waardige bewakers, 

verantwoordelijk voor haar welzijn. Eco-filosofie houdt staande dat het ecologische en het spirituele 

één zijn. We moeten tegelijk werken aan de genezing van onszelf als aan de genezing van onze 

uiterlijke leefomgeving”. 

 
David Skrbina 

42231 Ladywood, Northville, MI 48167 USA 

Tel: +1 313 845-7647 

Website: www.ecophilosophy.org 

Email: Skrbina@netzero.com 

 

De Trust van de Wederopstanding 

 

Reeds vele jaren is Satish Kumar, de uitgever van het Wederopstandingsmagazine en programma 

directeur van het Schumacher College in Devon GB, een belangrijke en invloedrijke voorstander van 

de eerbiedvolle ecologie geweest. 

In een artikel “Leren uit de Natuur” schrijft hij: “Alles wat we van de natuur krijgen is een geschenk; 

of het nu voedsel, water, zonneschijn of iets anders is; alles is een geschenk. Dit is de verhouding in 

het samenleven welke ons met nederigheid, verwondering en eerbied toerust. De natuur dient er niet 

voor om geplunderd of uitgebuit te worden, maar om gekoesterd en geloofd te worden. Ik noem het 

‘Waardige Ecologie’”. 

 
The Resurgence Trust 

Ford House, Hartland, Bideford, Devon EX39 6EE UK 

Telephone: + 44 (0) 1237 441 293 

website: www.resurgence.org 

 

 

De Drie Geestelijke Feesten 

 
Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus - het 

Paasfeest, het Wesakfeest en het Feest van Goede Wil. Door het standvastig en volhardend meditatiewerk 

van talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve 

verandering in het bewustzijn van de mensheid. 

  

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een 

samenvoeging van geestelijke bronnen teweegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met een 

gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar 

geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning tot 

gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt. 

 

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd van 

de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelijke 

Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods liefde. 

 

Het Wesakfeest. Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijke 

centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming 

van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel. 

 



Het Feest van de Goede Wil. Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft, die 

overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke 

verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid 

vertegenwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als God-mens, de 

Leider van zijn volk en “de oudste uit vele broers” (Romeinen VIII:29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór 

de gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha gepreekt. Dit is daarom een Feest 

van Intense Aanroep en oproep van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel als 

geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en van de 

Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als Wereldaanroepdag. 

 

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij 

nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele 

wereld gevierd zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht worden 

en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep van de 

mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden. 

 

( Uit het pamflet de drie grootste Geestelijke Feesten) 

 

  

Paasfeest: 21 Maart 2008 

Wesak  : 20 April 2008 

Feest van Christus - Wereldaanroepdag: 18 June 2008 


