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LAAT HET LICHT BINNENSTROMEN 

 

De aard van het licht werd reeds geruime tijd door grote denkers bestudeerd vanuit een geestelijk en 

een wetenschappelijk standpunt – Bacon, Newton, Goethe, Edison en Einstein, om er slechts enkele 

te noemen. Hun intellectuele en intuïtieve zoektocht naar de waarheid heeft een diepgaande invloed 

gehad op het menselijk leven. Toch benaderde geen van hen allen de inzichten van de Boeddha of 

van de Christus in hun begrip en hun overdracht van licht in het menselijk bewustzijn. 

 

Toen de Boeddha, de Heer van het Licht, op aarde was en verlichting bereikte, gaf hij een stroom 

van licht vrij over de wereld door middel van zijn mededelingen over de vier Edele Waarheden. 

Deze tijdloze en diepgaande Waarheden openbaren de oorzaken van het menselijk lijden en de 

betekenis van hun overdrachtelijkheid. Zijn grote Broeder, de Christus, sprak vervolgens de 

gewichtige woorden uit: “Ik ben het Licht van de wereld”. Dit Licht openbaart, volgens de tijdloze 

leringen van de wijsheid, het licht van het leven zelf, waardoor aan de duisternis van de materie 

voor altijd een einde komt. 

 

De menselijke weerklank op en begrip van het licht hebben ook verreikende gevolgen op de 

planeet. Op stoffelijk vlak stroomt data tegen lichtsnelheid door de glasvezel kabels. Het licht van 

kennis welke door de  massacommunicatie systemen stroomt is nu beschikbaar voor miljarden 

mensen. Dit heeft voor gevolg dat de mentale ontwikkeling van de mensheid wordt gestimuleerd. 

De instinctieve reacties verminderen ten voordele van het licht van het intellect, welke een begrip 

van de “uiterlijke gewaden van God” teweeg brengen. En vanuit het licht van de ziel ontstaat de 

Nieuwe Groep van Werelddienaren die in de frontlinie staan van de menselijke heropbouw en die 

dienen als een baken van hoop in een verontruste wereld. En het licht van de intuïtie wordt 

geleidelijk een feitelijke werkelijkheid, welke een herkenning doet ontwaken van de inwerking van 

het leven op de vorm, van de geest in verhouding tot de materie. Het licht openbaart de aard van de 

goddelijkheid. Tegelijk brengt het licht de voornaamste belemmeringen in de aandacht van de 

wereld; belemmeringen die moeten worden aangepakt voordat de mensheid voorwaarts kan gaan 

naar een globaal wetenschappelijk gefundeerd principe van juiste verhoudingen, en naar een 

nauwere samenwerking in harmonie met de andere natuurrijken. 

 

In Driehoeken heeft het symbool van het licht een speciale weerklank in ons denken, in onze 

verhoudingen met onze medemensen, en in onze toenadering tot God.  Elke dag weven we in het 

licht en bouwen uitstralende driehoekige patronen in de etherische substantie, zodat de weldadige 

kracht van goede wil doorheen het Driehoeken Netwerk kan stromen en zo wordt het licht van 

begrip en de uitwerking van liefde in de wereld vrijgelaten. 

 

De tijdloze zoektocht naar het licht, naar de aanwending van het licht, en om een lichtdrager te 

worden, is de verantwoordelijkheid en het voorrecht van ons allen. De geestelijke filosofie geeft te 

verstaan dat het de bedoeling is dat het mensenrijk “een groot lichtcentrum kan worden en een 

centrale van geestelijke kracht, welke deze over de andere natuurrijken kan verspreiden”. Dit zal 

niet enkel diepgaande gevolgen hebben op onze planeet, maar ook in ons zonnestelsel en 

daarbuiten. Want alle leven is onderling verbonden, dooreen geweven en onderling afhankelijk. De 

grote ingewijde, Paulus, erkende dit toen hij zei dat “de gehele schepping kreunt en in barensweeën 

is … wachtende op de manifestatie van de Zonen van God”. 

 

 

 

 



De Mensheid – De sleutel tot alle Evolutionaire Processen. 
 

In de leringen van de Tijdloze Wijsheid lezen we dat er vele stadia zijn in het evolutionaire proces 

op deze planeet; de mensheid is daarvan slechts één stadium. Er wordt nochtans ook gezegd dat de 

mensheid de sleutel heeft van het gehele evolutieproces. 
 

Dit idee wordt verduidelijkt in de volgende uiteenzetting: “de grondtoon van de Heer van de Wereld 

is daarom de MENSHEID, want zij maakt de basis, het doel en de wezenlijke innerlijke structuur van 

al het zijn uit. De mensheid is zelf de sleutel tot alle evolutionaire processen en tot het gehele juiste 

begrip van het goddelijke Plan, waar zij het goddelijk Doel in tijd en ruimte tot uitdrukking brengt” 

(Telepathie en het Etherisch Lichaam, blz. 126). Op dezelfde bladzijde staat er een nog grotere 

oproepende verklaring, “… dat iedere levende of geopenbaarde levenseenheid – van de planetaire 

Logos tot aan het nietigste atoom toe – of een mens is geweest, en er een is, of zal worden … . 

Daarom is het feit van de mensheid en van datgene wat de mensheid voorstelt waarschijnlijk het 

eerste en voornaamste aspect van het goddelijk doel … dat de maat en de grootte van een menselijk 

wezen aangeeft”. Dit houdt in dat het menselijk wezen een directe verantwoordelijke taak te 

vervullen heeft ten dienst van de goddelijke Schepper. 
 

Indien de mensheid de sleutel is, dan moet er eerst een betekenisvolle gebeurtenis plaats grijpen. De 

betekenis ligt in de werking van de sleutel. Een sleutel is ontworpen en gemaakt om in een specifiek 

slot te passen. Wanneer er met de sleutel wordt gedraaid dan wordt het mechanisme in het slot 

omgedraaid en de grendel komt vrij. Hetgeen het slot gesloten hield is dan vrij om open te komen. 

De mensheid, als sleutel, is ontworpen voor zo’n bedoeling: om de ingesloten geestelijke energieën 

van het goddelijke licht, liefde en de macht van de wil te ontsluiten en vrij te maken. Deze drie 

energieën drukken over de hele wereld de glorie van God uit. 
 

De mensheid moet zich nu als een sleutel gedragen en haar innerlijke mechanisme omdraaien en 

haar aandacht van het bewustzijn in een nieuwe richting verplaatsen. Gedurende miljarden jaren 

werd de klemtoon van het menselijk bewustzijn gelegd op het verbeteren van de stoffelijke 

uitdrukking, of op de materiële manier van leven van de mensheid. Dit was juist en noodzakelijk, 

gezien het stadium van bewustzijn. Maar de omstandigheden zijn nu zo gekristalliseerd dat de 

inherente kracht van de stoffelijke wereld meer invloed uitoefent op de menselijke activiteit dan zou 

mogen. En deze krachtige invloed komt in conflict met de toenemende invloed van de ziel. Dus 

indien de mensheid haar goddelijke taak als sleutel gaat vervullen moet het haar aandacht 

verplaatsen naar het innerlijke, en het slot ontgrendelen van de materialistische invloed op het 

bewustzijn en de verfijnde kwaliteiten van de ziel vrijmaken zodat deze in de uiterlijke wereld 

kunnen uitstralen. De krachtige energieën van de ziel moeten het menselijke gebruik van de 

substantie van de stoffelijke wereld wijzigen. Met andere woorden, gebruik het materialisme niet op 

een manier waardoor de ene persoon of groep van een andere gescheiden wordt, maar op een 

manier, door een gezamenlijke inspanning, waar door zij tezamen gebracht worden in een 

harmonieuze verhouding; dit zal de energieën van het goddelijk Licht en Liefde in staat stellen om 

vrijelijk te stromen en over de hele wereld uit te stralen. 
 

Wat we nodig blijken te hebben, opdat de mensheid zich als de sleutel gaat gedragen, is een nieuwe 

“Copernicaanse revolutie”. In de zestiende eeuw vernietigde de astronoom Copernicus de 

aangenomen illusie uit zijn tijd dat de zon rond de aarde draait; hij bewees dat de verhouding tussen 

de zon en de aarde in feite net het tegenovergestelde was. Op een zelfde manier is ons 

zelfgecentreerd bewustzijn gericht op het aanvaarden van het idee dat alle leven te maken heeft met 

de stoffelijke wereld, wanneer de werkelijkheid in feite het tegenovergestelde is. De godheid staat 

in het centrum en het stoffelijke leven wentelt en ontplooit zich om Hem heen. Dit geestelijk 

centrum ligt achter de derde dimensie. We moeten onze aandacht wentelen en keren naar de 

innerlijke zielenrijken van het leven; onze plaats innemen achter de derde dimensie van het 

bewustzijn; en de stoffelijke wereld slechts zien als de uiterlijke natuurrijken van verlossende 

activiteit, als de plaats die mogelijk de glorie van God uitstraalt doorheen het mensenrijk. Enkel de 

grotere verlossende kracht van de ziel kan de sleutel omdraaien. 

 



HET PLANETAIRE NETWERK 

 

Het planetaire netwerk van licht, liefde en dienst hervormt het mentale klimaat van de planeet, en het 

heroriënteert de mensheid naar geestelijke gewoonten en waarden. De groepen en de activiteiten die in het 

bulletin verschijnen weerspiegelen de verschillende aspecten van het netwerk. 

 

Werken met de Eenheid – Working with Oneness 

 

Working with Oneness is een website die leringen over de geestelijke dimensie van Eenheid aanbiedt. Het doel is om 

individuen en groepen, die op het concept van het aan de dag komende bewustzijn van eenheid weerklank geven, te 

verbinden, want dit staat centraal in de menselijke en planetaire ontwikkeling. 

 

De website heeft ook video en audio voorstellingen, bronnen met aanbevolen lectuur en links naar overeenkomstige 

websites. 

 

web: www.workingwithoneness.org 

 

 

De Universele Orde – The Universal Order 

 

De Universele Orde is een kleine wereldwijde organisatie die systematisch leringen in de filosofische beginselen 

aanbiedt. De leringen zijn bedoeld om de onderliggende eenheid van de oosterse en westerse religies aan te tonen: nl. de 

religie van de geest. 

 

De orde beveelt aan: “Deze eeuwigdurend filosofie was het doel van de mystici, van de heilige en filosofen van alle 

tijden. Elk individu heeft haar onderscheiden plaats en doel in de wereld, en de opleiding in De Universele Orde stelt de 

leden in staat om de diepere betekenis van alles wat ze doen, te begrijpen, terwijl iedereen vrij is om de beginselen op 

hun eigen gekozen manier toe te passen.” 

 

De orde vraagt niet dat de leden hun ideeën en geloofsovertuigingen zouden opgeven, maar om eerder hun verstand en 

bewustzijn in alles te volgen. Buiten een startbedrag van 1 £, wordt er geen geld gevraagd, in eender welk stadium. De 

orde werkt enkel op basis van vrijwillige donaties. 

 

In haar huidige vorm werd de orde opgericht in 1923. Haar doel is “om de zelf aantoonbare beginselen, redenen, 

oorzaken en wetten af te bakenen, een kennis die onmisbaar voor het individu is en voor de collectieve verlichting en 

wedergeboorte van de mensheid. Zij heeft geen andere beweegredenen dan samenwerking met alle bewegingen die zich 

wijden aan het werk van de verheffing der mensheid”. 

 

The Secretary, Fintry, Brook, Godalming, Surrey GU8 5UQ, UK 

web: www.theuniversalorder.org.uk 

email: shrine@btinternet.com 

 

 

Centrum voor Geestelijke Verlichting – Center for Spiritual Enlightenment 

 

Het Centrum voor Geestelijke Verlichting richt zich op de wezenlijke waarheid en de harmonie die in de wereldreligies 

terug te vinden zijn, op de noodzaak voor een globaal ethisch en geestelijk ontwaken om in de wereld vrede te bergen, 

en op het belang van de individuele deelname aan dit doen. Onze visie is het individuele en planetaire ontwaken voor de 

Ene Waarheid die gekend is onder vele namen”. 

 

Het Centrum is een geestelijke intergelovige gemeenschap die gevestigd is in de omgeving van de baai van San 

Francisco. Reeds meer dan 25 jaar werkt het centrum met de ideeën van de waarheid van de ene werkelijkheid van God 

die gekend wordt onder vele namen. 

 

Het Centrum biedt erediensten aan, volwassenen opvoedingsklassen in geestelijke filosofie en praktijk, gezond leven, 

Hatha Yoga, retraites, leiderschapstraining, geestelijke begeleiding en raadgeving, opvoeding van kinderen, en een 

bloeiende geestelijke gemeenschap. 

 

1146 University Avenue, San Jose, CA 95126, USA 

phone: +1 408-283-0221 

web: www.csecenter.org 

email: info@csecenter.org 

 



De Drie Geestelijke Feesten 

 
Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus - het 

Paasfeest, het Wesakfeest en het Feest van Goede Wil. Door het standvastig en volhardend meditatiewerk 

van talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve 

verandering in het bewustzijn van de mensheid. 

  

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een 

samenvoeging van geestelijke bronnen teweegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met 

een gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar 

geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning 

tot gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt. 

 

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd 

van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de 

Geestelijke Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods 

liefde. 

 

Het Wesakfeest. Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste 

geestelijke centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de 

belichaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel. 

 

Het Feest van de Goede Wil. Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft, die 

overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke 

verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid 

vertegenwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als God-mens, de 

Leider van zijn volk en “de oudste uit vele broers” (Romeinen VIII: 29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, 

vóór de gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha gepreekt. Dit is daarom een 

Feest van Intense Aanroep en oproep van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke 

zowel als geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de 

Boeddha en van de Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als Wereldaanroepdag. 

 

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij 

nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele 

wereld gevierd zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht 

worden en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke 

aanroep van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden. 

 

( Uit het pamflet de drie grootste Geestelijke Feesten) 

 

  

Paasfeest: 29 maart 2010 

Wesak  : 28april 2010 

Feest van Christus - Wereldaanroepdag: 27 mei 2010 
 


