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DE BODHISATTVA 
 

De Grote Aanroep staat centraal in ons dagelijks afstellen op Driehoeken. Als een netwerk van 

ontelbare groepen van drie roepen we het licht aan dat vanuit het denken van God stroomt, de liefde 

die van het hart van God uitstraalt, en het doel dat de wil van God bezielt. 

Heden zijn het denken en de visie in verwarring, dit komt gedeeltelijk omdat we als soort gecon-

fronteerd worden met het beginsel van onderlinge afhankelijkheid. De grond lijkt onder onze voeten 

te verdwijnen omdat we onszelf blijkbaar als individuen, gemeenschappen en landen onbekwaam 

vinden om in overeenstemming te handelen met het idee van het geheel. Afgescheidenheid blijft 

een natuurkracht in het bewustzijn zoals we zien in de economie, de politiek en zelfs in de religie. 

Er is een voelbare spanning tussen afgescheidenheid en heelheid. Meer dan ooit hangt nu onze toe-

komst af van de gestage groei van het mededogend handelen binnen een wijs en verlicht begrip van 

onderlinge afhankelijkheid. Hiervoor hebben we een instromen van Licht en Liefde en Doel nodig. 

De vraag dat Hij Die komt (de Christus, de Bodhisattva, de Mahdi, de Messias) terug op aarde 

wederkeert, staat centraal in de aanroep van Licht, Liefde en Doel. In het verleden hebben de reli-

gies voorspeld dat er, in tijden van grote moeilijkheden en duisternis, een verlichte leraar zal komen 

om de mensen naar een nieuw en beter tijdperk te leiden. Een moderne versie van deze voorspellin-

gen brengt ons tot het verwachten van een Leraar voor alle mensen van elk geloof die de volgende 

fase in de evolutie van het bewustzijn zal inleiden. 

De Bodhisattva, die in Boeddhistische kringen gekend wordt als de Heer Maitreya, en in andere 

tradities bij vele nemen gekend wordt, is reeds een overschaduwende tegenwoordigheid. Hij kan 

aangevoeld worden in een opkomend groepsbewustzijn en groepsintuïtie bij veel bewegingen van 

authentieke spiritualiteit, juiste verhoudingen met de aarde, en voor het billijk delen van de hulp-

middelen. Het idee van heelheid transformeert het bewustzijn en het gedrag, en dit is een teken dat 

de Bodhisattva onder ons is. 

Het nieuwe tijdperk ligt voor ons. Het naar buiten treden van Maitreya als een levend, ademend 

menselijk wezen, “de Oudste in een grote familie van broeders”, zal het begin aanduiden van een 

heel nieuwe cyclus in de menselijke ontwikkeling. Het heilige zal op natuurlijke wijze in het cen-

trum van onze aandacht komen te staan en de creatieve impuls om aan het heilige op alle gebieden 

van handelen uitdrukking te geven zal de overheersende toon van de beschaving zijn, het zal onze 

verantwoordelijkheid zijn om scheppend te zijn. Het verschijnen zal een enorme bekrachtiging zijn 

van ons vermogen tot liefde en dienst – als individuen en als groepen. 

Het wereldwijde netwerk van allen die waarlijk liefhebben en dienen heeft al iets van de aura, de 

kracht en de uitstraling van de Bodhisattva, iets dat zal toenemen naarmate de Maitreya steeds meer 

nader komt. 
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HET REORGANISEREN VAN DE STRUCTUUR VAN HET WERELDDENKEN 

 

Heden is de moeilijkste uitdaging voor de 

mensheid hoe op een behoorlijke manier de vluchti-

ge energie van het denkvermogen naar nieuwe ma-

nieren van denken, die de gezuiverde, liefdevolle 

kwaliteiten van de ziel weerspiegelen, kunnen wor-

den geleid: onzelfzuchtige liefde, delen, goede wil, 

samenwerking. Naargelang de menselijke geest 

ontwaakt – zoals nu wereldwijd plaats vindt – wordt 

deze gevoeliger voor de geestelijke waarden; waar-

den die de manieren van persoonlijk denken bepalen 

en transformeren. Het menselijk denken keert zich 

nu naar buiten. Deze omkering in het denken bouwt 

geleidelijk aan de basis groepsbewustzijn – de be-

wustzijnsaard van de ziel. Naargelang het groeps-

bewustzijn zich veralgemeent zal dat onvermijdelijk 

een wijziging vereisen in de structuur van het we-

relddenken. 

Het is belangrijk om het onderscheid te maken 

tussen de uiterlijke structuur van het denken en het 

innerlijke doel van de structuur. Structuren van 

denken kunnen vergeleken worden met de structuur 

van een gebouw. Een huis is gebouwd ten behoeve 

van het familiaire leven, met een woonkamer, 

slaapkamers, een keuken en een badkamer. Fabrie-

ken hebben een andere bedoeling, net als een con-

certhal of een bioscoop of een theater. Maar deze 

uiterlijke structuren kunnen veranderingen onder-

gaan en herbestemd worden voor een ander doel: 

een oud fabrieksgebouw kan worden omgebouwd 

tot een ruimte voor meerdere wooneenheden; dit 

kan ook met een oud kantoorgebouw. De buitenge-

vels kunnen min of meer intact blijven, maar binnen 

wordt het gereorganiseerd ten behoeve van een an-

dere doelstelling. 

Op een gelijkaardige manier kunnen andere ge-

dachtestructuren gereorganiseerd worden om een 

nieuwe manier van denken te weerspiegelen. Zo 

heeft zich bijvoorbeeld in de laatste 250 jaar het 

ideaal van de democratie in het werelddenken ver-

ankerd; het is een structuur die ontworpen is om de 

doelstelling van individuele vrijheid uit te drukken – 

een ware goddelijk bewogen impuls. In de laatste 

twee eeuwen heeft dit aan het in toenemende mate 

opgevoed publiek een luide stem gegeven over hoe 

ze wensen te worden bestuurd. Naargelang dit ide-

aal van vrijheid werd bekeken door een sterk geïn-

dividualiseerd bewustzijn, werd het echter gevormd 

en gemodelleerd om aan de sterke individuele ver-

langens te voldoen en ze te weerspiegelen. Dit was 

onvermijdelijk omdat naargelang de geest ontwaakt 

tot haar oorspronkelijk niveau, het de neiging heeft 

om de meer negatieve uitdrukkingen ervan voort te 

brengen, zoals zelfgecentreerdheid, zelfzucht, afge-

scheidenheid en hebzucht. Maar naarmate de geest 

groeit in gevoeligheid naar de hogere zielewaarden, 

worden de goede kwaliteiten zoals delen, samen-

werking en onzelfzuchtige liefde voor het grotere 

geheel weerspiegeld. En het bijzondere is nu dat 

deze zielekwaliteiten snel het innerlijke doel van het 

uiterlijke ideaal van de democratie hervormen. De 

magnetische kracht van deze belangrijke waarden 

hebben gezorgd voor het ontstaan van de vorming 

van de Verenigde Naties, de vraag naar mensen-

rechten, de kinderrechten, voor het beëindigen van 

de slavernij en een lange lijst van politieke en eco-

nomische hervormingen die de meeste landen van 

de wereld aanhangen. De goddelijke impuls van 

vrijheid die de mensen in bewustzijn voortdrijft – 

zoals we de uitwerking ervan heden kunnen zien in 

het Midden Oosten – wordt nu verfijnd door een 

meer ontwaakt en universeel denkvermogen. Het is 

deze kracht, dit nieuw gevoel van bedoeling die de 

oude structuren van het werelddenken reorganiseert. 

De op zichzelf gerichte, autocratische wet maakt 

plaats voor de stem van het volk. 

Hier moet er vermeld worden dat het Driehoe-

kenwerk van dienst een unieke rol in deze transfor-

matie van de structuren van denken speelt. Een be-

langrijke doelstelling van het Driehoekenwerk be-

staat uit het helpen transformeren van het huidige 

etherisch netwerk van vierkanten – symbolisch voor 

het individuele persoonlijkheidsleven – in een pa-

troon van driehoeken – symbolisch voor de drie-

voudige energieën van de ziel. Dit is noodzakelijk 

als er ooit een samensmelting zou kunnen komen 

van het mensenrijk met het zielenrijk of het Konink-

rijk van God. Dit is de toekomstige doelstelling van 

het Goddelijke Plan en daardoor vandaag de doel-

stelling van deze grote dienst aan het werk van de 

geestelijke Hiërarchie. Het is onze groepsweg om 

de innerlijke structuren van denken te helpen reor-

ganiseren 

 



FEESTWEEK VAN DE NIEUWE GROEP VAN WERELDDIENAREN 

 

Zoals de meesten onder u weten zal dit jaar 

de Feestweek van de Nieuwe Groep van We-

relddienaren plaats vinden van 21 tot 28 de-

cember. Deze gebeurtenis is een ‘week van 

groepsinvloed’ en wordt om de zeven jaar ge-

vierd. Het Feest heeft een speciale betekenis 

omdat de volle maan van Steenbok in deze pe-

riode valt en dit jaar valt de volle maan op 28 

december. 

Wij denken allemaal aan de exponentiële 

groei van de dienende groepen over de hele 

wereld tijdens de laatste tientallen jaren die op 

alle gebieden van de menselijke activiteit wer-

ken. Maar wat mogelijk niet zo vanzelfspre-

kend is, is hun zich ontwikkelende subjectieve 

integratie, en hun vermogen om als een brug in 

bewustzijn te handelen tussen de geestelijke 

Hiërarchie en de menselijke familie. 

Om deze gebeurtenis te vieren nodigen wij 

individuen en groepen uit om hun plannen te 

delen op welke manier ze zullen bijdragen aan 

deze wereldwijde inspanning om het werk van 

de nieuwe groep van werelddienaren die te vin-

den zijn in alle landen, rassen en religies, te 

versterken. Nieuws over deze plannen zal op 

onze website gepubliceerd worden. We hopen 

dat velen onder u aangemoedigd zullen worden 

om in een of andere vorm deel te nemen. 

Op dit keerpunt in de menselijke aangele-

genheden verwelkomen wij van harte uw bij-

drage aan deze wereldwijde groepsinspanning. 

Meerdere details kunnen gevonden worden 

op: www.lucistrust.org/ngws 

 

HET PLANETAIRE NETWERK 

 

Het planetaire netwerk van licht, liefde 

en dienst hervormt het mentale klimaat 

van de planeet, en het heroriënteert de 

mensheid naar geestelijke gewoonten en 

waarden. De groepen en de activiteiten die 

in het bulletin verschijnen weerspiegelen de 

verschillende aspecten van het netwerk. 

 

World Servers Foundation 

De visie van de stichting is een wereld 

waar samenwerking en medewerking als we-

zenlijk worden erkend in het oplossen van 

tijdsgebonden uitdagingen – sociaal, econo-

misch, politiek en milieu – waar de wereld-

gemeenschap voor staat. 

De stichting richt zich op het vergemakke-

lijken en de nadruk leggen op het positieve 

werk van anderen en om het inherente ver-

mogen in de mens te promoten en te ontwik-

kelen om zo een positieve verandering teweeg 

te brengen. 

De stichting herkent en juicht de inspan-

ning toe van hen die bij de positieve verande-

ring betrokken zijn; zij richt cursussen en re-

traites in voor hen die anderen kunnen moti-

veren en ontwikkelen; zij legt er zich op toe 

om de wereldwijde initiatieven die het goede 

in hun gemeenschappen nastreven te verbin-

den; en dit met een religieuze, sociale en poli-

tieke neutraliteit. 

De stichting heeft onlangs een 64 minuten 

DVD-R/Evolutie uitgebracht. De DVD vestigt 

de aandacht op de komende revolutie in het 

huidige menselijk bewustzijn. Zij legt de na-

druk op de filosofieën van o.a. Danar Zohar, 

Bruce Lipton en Richard Barrett. De DVD is 

een documentaire waarin ‘de botsing van ge-

loven die een tijd van revolutie en transforma-

tie in vele delen van de wereld onder de aan-

dacht brengen’ wordt belicht. 

c/o De La Gandara, Veuillet, Dini Place du Port 1, CH-1204 

GENÈVE, Switzerland 

E: info@wsfmail.org 

T: +44 (0)870 350 0455 

www.worldserversfoundation.org 

 

http://www.lucistrust.org/ngws
http://www.worldserversfoundation.org/


IDEEËN – VOORWAARTS STUWENDE BEGRIPPEN 

 

Onze huidige mensheid wordt gekenmerkt 

door enorm complexe gedachtepatronen. De-

ze lijken dikwijls de waarheid eerder te ver-

duisteren dan deze te openbaren, en het wordt 

nog moeilijker gemaakt om de innerlijke ver-

borgen waarheid in de openbaarheid te bren-

gen omdat de heersende gedachtevormen door 

tegengestelde belangen en partijdige ge-

zichtspunten kunnen worden verduisterd. In 

deze context wordt het denkvermogen om-

schreven als de “doder van het werkelijke”. 

Zo kunnen we nu beter dan vroeger bijvoor-

beeld inzien dat veel uit de twintigste eeuw 

bepaald werd door de botsing tussen ideolo-

gieën. Veel van dit ideologisch conflict was in 

feite een strijd tussen de zelfzuchtige persoon-

lijke belangen en de onbaatzuchtige liefde van 

de ziel. 

De verschillend ideologieën uit het verle-

den – of ‘ismen’ zoals ze nu een beetje deni-

grerend worden genoemd – hebben voorrang 

gegeven aan een dieper en daardoor werkelij-

ker gewaarwording van de menselijke nood 

en de menselijke verantwoordelijkheid. Voor-

bije tegenstellingen beginnen zich gelukkig 

op te lossen tot realistische programma’s voor 

het bevorderen van de mensheid zoals die 

welke neergeschreven zijn in de Millennium 

Ontwikkelingsdoelstellingen. Het denkver-

mogen van de mensheid heeft iets meer ont-

waard van het licht en het hart van de mens-

heid heeft de roep tot dienst gehoord en men-

sen over de hele wereld leveren hiervan het 

bewijs en dit op praktische en doortastende 

manieren. Zo is hierbij op een bepaalde ma-

nier het menselijke denkvermogen begonnen 

om de ‘onthuller van de werkelijkheid’ te 

worden. En dit is één van haar voornaamste 

taken. Liever dan het licht buiten te sluiten 

kan het werken als een lens die het bewustzijn 

van de mensheid concentreert op de intuïties 

en ideeën die zowel ons verlossen uit de 

strikken die ons binden aan de voorbijge-

streefde en gekristalliseerde patronen van het 

verleden als ons verheffen tot nieuwe creatie-

ve patronen van zielgeïnspireerde gedachten. 

Deze kunnen ons allen in staat stellen om een 

weg in de toekomst te banen die geleidelijk de 

ziel tot motief en doel maken voor het streven 

en dagelijkse leven van de mensheid. 

In het centrum van dit zich ontplooiende 

proces staat het innerlijke, doch uiterst prakti-

sche werk van Driehoeken. Ons dienstennet-

werk is op bewuste wijze gericht op het om-

vormen van de krachtsverhoudingen van de 

mensheid, van het ‘vierkant’ van conflict en 

kwaadaardigheid tot het driehoekig zielepa-

troon van samenwerking en schoonheid. Op 

deze manier vergemakkelijken we de voort-

gang van de geest in de uiterlijke manifestatie 

en helpen we de ziel om de uiterlijke vorm te 

beheersen en om “alle dingen nieuw te ma-

ken”. 

 
 

Driehoeken is een activiteit van werelddienst, waarin mensen zich met elkaar in gedachten verbinden in groepjes van 

drie, om zo een planetair netwerk van driehoeken van licht en goede wil te scheppen. Met behulp van een wereldgebed: 

de Grote Aanroep, roepen zij licht en liefde aan als een dienst aan de mensheid. Aanvullende informatie is op verzoek 

verkrijgbaar bij Driehoeken. Het Driehoekenbulletin is voor mensen van goede wil en wordt viermaal per jaar uitgegeven 

in het Tsjechisch, Deens, Engels, Farci, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds en 

Nederlands. Driehoeken is een activiteit van de Lucis Trust, een niet winstgevende opvoedkundige instelling die bestaat 

om juiste verhoudingen te bevorderen.                                                                                                                                                                               
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