
 

 

 

 

 

BULLETIN N° 183                                                     maart 2013 

 

 
GROEPSBEWUSTZIJN 
 

Gedurende vele eeuwen zijn ontelbare personen naar buiten getreden om de geestelijke waar-

heid aan hun gemeenschap te verkondigen en sommigen, zoals Lao Tzé, Confusius, Plato en Spino-

za hebben elk een school voor filosofie opgericht. Hier en daar hebben ook grote geestelijk verlichte 

mensen zich kenbaar gemaakt als afgezanten van de goddelijke impuls die uit het hart van onze 

planeet, de Geestelijke Hiërarchie, voortkomt. Hun uitgedrukte waarheid heeft de tand des tijds 

overleeft, hun invloed heeft zich eeuwen lang doen gelden, hun edele boodschap heeft ontelbare 

miljoenen mensen bereikt, en in sommige gevallen is hun uitstraling heden nog even doortastend als 

toen ze voor het eerst op aarde verschenen. Gedurende hun werkperiode, en op hun eigen manier 

hebben deze dienaren mee geholpen om de geestelijke beginselen te verankeren, om het niveau van 

het menselijk denken op te tillen en de verlangens om te zetten naar geestelijk aspiratie. 

Tot vorige eeuw of zo hebben verlichte mensen, met enkele volgelingen, de taak op zich geno-

men en de verantwoordelijkheid gedragen om het algemene goede te dienen. Nu we het Waterman 

Tijdperk ingaan komen nieuwe ritmes, impulsen, energieën en kwaliteiten op de voorgrond waarbij 

het vereist is d at de menselijke familie zich aanpast aan de hogere energiepatronen die van bovenuit 

instromen. Een van de opvallendste  en fundamentele veranderingen liggen in het zich ontwikke-

lend brandpunt gericht groepsbewustzijn en werk. Overal om ons heen zien we mensen in groepen 

samen komen om een gemeenschappelijk doel te “dienen” – zoals een edel ideaal, een wetenschap-

pelijke stelling, een filosofisch thema, een politiek model of een zakelijk project. Al deze factoren 

hebben een onderliggende reden – mensen leren samen te werken in groepen waarin het team werk 

gezien wordt als een noodzakelijke en hoog gewaardeerde deugd. 

Op een hogere winding van de spiraal vinden het groepswerk en het zich ontwikkelende groeps-

bewustzijn hun weerklank in een klein maar groeiend aantal groepen van dienst. Eén van de kleinste 

eenheden voor geestelijk groepswerk is de driehoek. Drie op elkaar afgestelde mensen van goede 

wil komen elke dag samen in verlicht bewustzijn om de mensheid te dienen. Tijdens deze toegewij-

de werkperiode  worden we afgesteld op de geestelijke toon van de anderen in onze driehoeken en 

in de wereldwijde groep van Driehoeken. Op deze heilige plaats weven we in het licht en bouwen 

de “nieuwe hemel en de nieuwe aarde”. 

Het groepsbewustzijn is heden meer dan slechts een visie. Het word aangetoond in het leven van 

denkende mensen van goede wil die samen komen in een gezamenlijk project voor het welzijn van 

anderen wiens voornaamste motivatie dienst is, wiens liefde voor hun medemensen blijvend is en 

die reageren op de Roep van de Hiërarchie. Enkele jaren geleden sprak een wijze oosterse leraar het 

volgende: “De glorie van het langzaam opkomende zelfbewustzijn moet uit het oog worden verlo-

ren ter wille van het wonder van groepsbewustzijn van het mensdom en dit wordt heden door de 

vooruitstrevende denkers en werkers het vurigst verlangd.” 
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BEDENKINGEN  OVER  GROEPSBEWUSTZIJN 

 

Laat Uw gedachten in liefde tot elkander 

uitgaan. Alleen maar dit, … eenvoudig en nede-

rig alleen dit maar en niet meer dan dit voor het 

ogenblik.  

Alice Bailey 

Het eeuwige geestelijke beginsel waarin al-

le wezens hun wortels hebben is bewust zijn 

van zichzelf in ons bewustzijn. Alles komt van 

God, alles leidt naar God, alles bereikt haar 

hoogtepunt in God. 

Nicholas N. Strakhov 

     We moeten nogmaals erkennen dat het indi-

vidu niet allen voor zichzelf bestaat maar in het 

collectieve en dat de individuele perfectie en 

vrijheid niet de gehele betekenis is van Gods 

bedoeling met dee wereld. Het vrije gebruik 

van onze vrijheid behelst ook de bevrijding van 

de anderen en van de mensheid; het volmaakte 

gebruik van onze  volkomenheid is, na het ver-

wezenlijken in onszelf van het goddelijke sym-

bool, om het in anderen te reproduceren, te 

vermenigvuldigen en om het uiteindelijk alge-

meen te maken. 

Sri Aurobindo 

Onzelfzuchtige mensen zijn niet zeldzaam. 

Onzelfzuchtige groepen zijn zeer zeldzaam. 

Zuivere ongehechte toewijding in een menselijk 

wezen is niet zeldzaam, maar die in een groep 

aan te treffen is het zeer zeker. Het opgeven van 

persoonlijke belangen in het welzijn van familie 

of andere mensen ziet men dikwijls; immers 

door de eeuwen heen heeft zich de schoonheid 

van het menselijk hart geopenbaard. Zulk een 

houding aan te treffen in een hele groep men-

sen, zulk een opvatting te zien gehandhaafd in 

ononderbroken ritme, op spontane en natuurlij-

ke wijze geopenbaard, dit zal de glorie zijn van 

de nieuwe tijd. 

Alice Bailey 

 

   Kan de mens ooit, in plaats van het persoon-

lijk en afgezonderd bewustzijn dat hij nu bij 

zichzelf aantreffen, een algemeen bewustzijn 

verkrijgen, waardoor hij zich voortdurend be-

wust is van het feit dat hij een deel was van een 

groot geestelijk geheel. 

Peter Yakovlevich Chaadayev 

       We verlangen groepswerk en niet het do-

mineren van één persoon in een groep of de 

controle, uitgeoefend door twee, drie personen. 

Dit betekent langzamer werk doch een wijdere 

invloed. Op de lange duur is het veiliger en 

vruchtdragender. Het groepswerk omvat vele 

dingen en vele ontwikkelingen in het groeps-

bewustzijn. Een ervan is het vaststellen van het 

niveau van dienst, zodat datgene wat wordt 

gedaan, een groepsstreven is. Dan zal het suc-

ces blijken te hebben, want het zal zijn geba-

seerd op groepsovertuiging en op groepsbegrip.  

Alice Bailey 

Het begrijpen van de ecologische onderlinge 

afhankelijkheid betekent het begrijpen van ver-

houdingen. Het vereist de verandering van de 

perceptie die bepalend is voor het systeem den-

ken – van de delen naar het geheel, van objec-

ten naar verhoudingen, van inhoud naar patro-

nen. Een duurzame menselijke gemeenschap is 

zich bewust van de meervoudige verhoudingen 

tussen haar leden. Het bevorderen van dee ge-

meenschap betekent het bevorderen van deze 

verhoudingen. 

Fritjof Capra 

    Het is wezenlijk waar dat wij van glorie tot 

glorie gaan. De vroegere glorie van individuali-

satie moet zich oplossen in die van inwijding. 

De glorie van het langzaam opkomende zelf-

bewustzijn moet uit het oog worden verloren 

terwille van het wonder van groepsbewustzijn 

van het mensdom en dit wordt heden door de 

vooruitstrevende denkers en werkers het vurigst 

verlangd. De glorie, welke zwak schijnend in 

de mensheid kan worden gezien, en het vage 

licht, dat in de menselijke vorm flikkert, moe-

ten plaats maken voor de straling welke de glo-

rie is van de ontwikkelde zoon van God. 

Slechts een kleine inspanning en het vertonen 

van een gestadige, blijvende kracht is nodig 

diegenen te steunen die nu op het stoffelijke 

gebied van ervaring getuigen van het stralende 

licht en op aarde een grote licht-centrale op-

bouwen, welke de gehele menselijke denkwijze 

zal verhelderen. 

Alice Bailey 



HET PLANETAIRE NETWERK 
 

Het planetaire netwerk van licht, liefde 

en dienst hervormt het mentale klimaat van 

de planeet, en het heroriënteert de mensheid 

naar geestelijke gewoonten en waarden. De 

groepen en de activiteiten die in het bulletin 

verschijnen weerspiegelen de verschillende 

aspecten van het netwerk. 

_____________ 

 

Stichting Menselijke Waarden 

De Stichting Menselijke Waarden werd 

opgericht in 1995 om “het aanmoedigen, 

promoten en ontwikkelen van de menselijke 

waarden naar jonge mensen door middel van 

haar opvoedkundige programma’s, publica-

ties, tentoonstellingen, conferenties en eigen 

onderzoeken”. Het is een confessionele en 

onafhankelijk geregistreerde liefdadigheidsin-

stelling, en ze heeft banden met nationale op-

voedkundige organisaties in het VK. 

Haar bedoeling is om jonge mensen in 

staat te stellen om in alle geledingen van de 

gemeenschap, in het VK en daarbuiten, men-

selijke waarden te beoefenen teneinde “ver-

antwoordelijke, blije, bevredigende leden van 

de gemeenschap te worden en om te streven 

naar menselijke uitmuntendheid”. 

De vijf voornaamste waarden die de stich-

ting promoot zijn: waarheid, liefde, vrede, 

juist handelen en geweldloosheid. De stich-

ting stelt dat er meer dan 1000 scholen in het 

VK van mening zijn dat dit onderzoek en de 

heldere benadering van de lesplannen over 

‘Opvoeding in menselijke waarden’ “een lan-

ge zoektocht zijn naar antwoorden op de 

blijkbaar onoplosbare problemen waar onze 

gemeenschap tegenover staat”. Een voorbeeld 

van een lesplan in PDF formaat is verkrijg-

baar en kan van hun website gedownload 

worden.  Op deze website kan je ook nieuws 

van de stichting vinden over het werk in ande-

re landen. 

De stichting ziet haar missie als “het ont-

wikkelen, promoten en bemoedigen van een 

bevorderend opvoedingsproces, in het bijzon-

der voor jonge mensen, leraren en zij die kin-

deren begeleiden. Wij verschaffen universele 

bronnen die blijvende, levens verrijkende 

waarden koesteren, die bijdragen aan een ge-

integreerde, ethische, morele, emotionele, 

sociale en geestelijke opvoeding.” 

The Coach House, Salisbury Road, Horsham, 

West Sussex, RH13 0AJ, UK 

w: www.humanvaluesfoundation.com 

e: yes2values@hvf.org.uk 

t: + 44 (0) 1403 259711 

 

De Stichting Maimonides 

   De Stichting Maimonides is een supra reli-

gieuze liefdadigheidsinstelling. Sedert 1995 

heeft ze gewerkt voor een aanmoedigende 

vrede en dialoog tussen het geloof ven de Jo-

den, de Christenen en de Moslims door mid-

del van een reeks culturele, academische, 

sportieve en opvoedkundige programma’s. 

   Moses Maimonodes (1135-1204) was een 

Joodse filosoof, theoloog en leider van de 

Joodse gemeenschap in het 12
de

 eeuwse Cor-

doba in Spanje tijdens de periode van de 

‘Gouden eeuw’ van de Joodse en Moslim 

culturen. Hij werd ook beschreven in de Ara-

bische en Joodse filosofie. Er wordt gezegd 

dat Maimonodes leven “een symbool was van 

het beste uit ons gemeenschappelijk verleden 

van de menselijke mogelijkheid om intoleran-

tie, haat, onverdraagzaamheid en onwetend-

heid te transcenderen en te overwinnen.” 

   De stichting meld dat ze zich verbindt om 

de gelegenheden te scheppen waar de drie 

gemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten en 

hun gemeenschappelijke kenmerken kunnen 

delen en met elkaar spreken over hun ver-

schillen … dialoog is het enige positieve mid-

del om in harmonie te leven in een multireli-

gieuze en multiculturele samenleving”. 

 

w: www.maimonides-foundation.org 

e: info@maimonides-foundation.org 

t: +44 (0) 20 7287 3830 

 



DE DRIE GEESTELIJKE FEESTEN 
 

Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die 

het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus - het 

Paasfeest, het Wesakfeest en het Feest van Goede 

Wil. Door het standvastig en volhardend medita-

tiewerk van talrijke enkelingen en groepen in alle 

delen van de wereld, volbrengen deze feesten een 

subjectieve verandering in het bewustzijn van de 

mensheid. 

  

In de toekomst zullen alle mensen met geeste-

lijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit 

zal een samenvoeging van geestelijke bronnen te-

weegbrengen, en een verenigde spirituele inspan-

ning, samen met een gelijktijdige aanroep. Het ver-

mogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote 

Feesten worden ieder jaar geconcentreerd in drie 

opeenvolgende maanden en hebben een langdurige 

jaarlijkse geestelijke inspanning tot gevolg, die de 

rest van het jaar beïnvloedt. 

 

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen 

levende Christus, de leraar van alle mensen en het 

hoofd van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uit-

drukking van de Liefde van God. Op deze dag 

wordt de Geestelijke Hiërarchie, die Hij leidt en 

bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de 

aard van Gods liefde. 

 

Het Wesakfeest. Dit is het Feest van de Boed-

dha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste 

geestelijke centrum, Shamballa, en de hiërarchie. 

De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van 

God, de belichaming van Licht en de aanwijzer van 

het goddelijke doel. 

 

Het Feest van de Goede Wil. Dit is het Feest 

van de geest van de mensheid die naar God streeft, 

die overeenstemming zoekt met de Wil van God en 

die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste men-

selijke verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest 

tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de 

mensheid vertegenwoordigd en heeft Hij vóór de 

Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als 

God-mens, de Leider van zijn volk en “de oudste uit 

vele broers” (Romeinen VIII: 29). Ieder jaar, op 

deze tijd, heeft Hij, vóór de gehele samengekomen 

Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha 

gepreekt. Dit is daarom een Feest van Intense Aan-

roep en oproep van een fundamenteel streven naar 

broederschap en naar menselijke zowel als geeste-

lijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het 

de resultaten van het werk van de Boeddha en van 

de Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als 

Wereldaanroepdag. 

 

Deze drie Feesten maken deel uit van de 

verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, 

hoewel zij nog niet sterk genoeg met elkaar verbon-

den zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten 

over de gehele wereld gevierd zullen worden, en op 

deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot 

stand gebracht worden en de uitwerking van de 

Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal 

door de gezamenlijke aanroep van de mensheid over 

de gehele planeet gestabiliseerd worden. 

 

( Uit het pamflet de drie grootste Geestelijke Fees-

ten) 

 

Paasfeest: 26 maart 2013 

Wesak  : 25 april 2013 

Feest van Christus - Wereldaanroepdag: 24 mei 

2013

 
Driehoeken is een activiteit van werelddienst, waarin mensen zich met elkaar in gedachten verbinden in groepjes van 

drie, om zo een planetair netwerk van driehoeken van licht en goede wil te scheppen. Met behulp van een wereldgebed: 

de Grote Aanroep, roepen zij licht en liefde aan als een dienst aan de mensheid. Aanvullende informatie is op verzoek 

verkrijgbaar bij Driehoeken. Het Driehoekenbulletin is voor mensen van goede wil en wordt viermaal per jaar uitgegeven 

in het Tsjechisch, Deens, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds en Neder-

lands. Driehoeken is een activiteit van de Lucis Trust, een niet winstgevende opvoedkundige instelling die bestaat om 

juiste verhoudingen te bevorderen.                                                                                                                                                                               

 

        Schrijf voor verdere informatie en documentatie naar Driehoeken: 

 

 Suite 54 Case Postale 5323 120 Wall Street 

 3 Whitehall Court 40 Rue du Stand 24th Floor 

 London SW IA 2EF 1211 Genève 11 New York, NY 10005 

 UK ZWITSERLAND USA 
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