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DE WETENSCHAP VAN COMMUNICATIE 
 

Ons huidig tijdperk is voornamelijk een tijdperk van communicatie en van het besef van de een-

heid van alle leven. Het kan waar zijn dat in het verleden het gevoel van afgescheidenheid – soms 

inderdaad van afzondering – het ontwakende bewustzijn van velen van de mensheid heeft gere-

geerd. De grote Leraren, die tevoorschijn zijn gekomen om hun licht in de duistere menselijke aan-

gelegenheden te laten schijnen, hebben zeker geprobeerd om deze toestand ongedaan te maken. Zij 

hebben er de nadruk op gelegd dat op een dieper niveau onze buren ons zelf zijn, en zij hebben ons 

aangemoedigd om een leven te leiden dat een zegen is voor alle levende wezens om ons heen. 

In de gedachten en handelingen van de huidige avant-garde van het menselijke ras zien we op 

wonderbaarlijke wijze nu ontelbare voorbeelden van mensen over de hele wereld die volgens deze 

waarheden op zulke manieren leven waardoor we allen door hun scherpzinnige herkenningen van 

de eenheid van alle leven worden geïnspireerd, en dat zorgt in ons voor een toenemend bewijs van 

het geestelijk besef en van de praktische verantwoordelijkheid. Zij geven vorm aan nieuwe en me-

dedogende levenspatronen als een voedingsbodem waarin de mensheid zich gemakkelijker kan 

ontwikkelen en groeien tot haar ware rol van scheppende planetaire dienaar. 

Om deze nieuwe voedingsbodem te ontwikkelen is het van het grootste belang om op bewuste 

wijze de wetenschap van communicatie te gebruiken. Misschien moeten onze eerste gedachten zich 

richten op de innerlijke natuurrijken. Door het dagelijkse Driehoekenwerk worden we er ons bewust 

van hoe deze dienst op de eenheid van alle zielen is gebouwd. Het schept ook een communicatie-

netwerk dat de ziel, het denkvermogen en het brein onderling verbind tot een levend teken van de 

geest zodat de uiterlijke driehoek van mensen de innerlijke werkelijkheid van de Geestelijke Triade 

uitdrukt – zuivere wil in verband met het Plan en verbonden aan dienst als een levenswijze. 

Het werk in Driehoeken schenkt ons noodzakelijkerwijze vele inzichten. Een van de voornaam-

ste betreft de spectaculaire groei van de moderne digitale technologie wiens licht dragende optische 

glasvezelkabels de meeste mensen over de hele wereld verbinden. Wat een mooi symbool is dit 

voor de innerlijke verbondenheid van de mensheid die zich op het uiterlijke gebied begint te mani-

festeren. En wat een prachtige gelegenheid tot dienst voor de geestelijk gerichte mensen om deze 

nieuwe communicatietechnologie bekwaam, intelligent en volhardend te gebruiken teneinde het 

toenemende gevoel van eenheid en verantwoordelijkheid in de menselijke familie te versterken. 

Zo helpt ons bewust toegepast gebruik van de heilige geometrie onvermijdelijk om de op de ou-

de gebaseerde energie structuren van conflict te transformeren. En dus in deze tijd hebben we het 

voorrecht tot het magnetiseren van de innerlijke en uiterlijke wetenschap van communicatie en van 

getuige te zijn hoe dit bijdraagt om ons te binden aan een ervaring, niet enkel van de menselijke 

eenheid, maar ook van de eenheid van alle leven. Ons tijdperk van communicatie transformeert de 

mensheid door de geestelijke theorie om te zetten in een besefte waarheid. 

 

  

 DRIEHOEKEN 

 

 



 

BEDENKINGEN  OVER  COMMUNICATIE 

 

Spreek helder, als je al spreekt; beeldhouw 

elk woord voor je het uitbrengt. 

Oliver Wendell Holmes, Sr. 

De wetenschap van communicatie begint 

met de tastzin en ontwikkelt zich door middel 

van geluid, symbolen, woorden en zinnen, ta-

len, geschrift, kunst, en weer omhoog naar het 

gebied van hogere symbolen, trillenscontact, 

telepathie, inspiratie en illuminatie. 

Alice Bailey 

Leer eerst de betekenis van wat je zegt, en 

spreek dan. 

Epictetus 

Vul uw geschriften met de adem van uw 

hart. 

William Wordsworth 

Het is beslist noodzakelijk dat de nieuwe 

groepen die nu het nieuwe discipelschap instel-

len, uiteindelijk onderlinge telepathische om-

gang tot stand brengen. Later, wanneer er een 

nauwer individueel onderling verband is ont-

staan, zal het mogelijk zijn bepaald onderricht 

te geven, hetgeen dit in toenemende mate mo-

gelijk zal maken maar in de tussentijd zal men 

met een wenk tevreden moeten zijn. Die zal van 

fundamentele aard zijn en zal moeten worden 

geaccepteerd en enigermate begrepen voor het 

welslagen van het werk in al deze baanbreken-

de groepen. Laat Uw gedachten in liefde tot 

elkander uitgaan. Alleen maar dit, mijn broe-

ders, eenvoudig en nederig alleen dit maar en 

niet meer dan dit voor het ogenblik. Kunt U 

zulk een eenvoudig – schijnbaar eenvoudig – 

voorschrift aanvaarden? Op deze wijze zal het 

etherisch lichaam van deze discipelengroep 

worden bezield door de gouden energie en het 

licht van liefde. Een netwerk van licht zal wor-

den geschapen, dat een brandpunt van energie 

zal vormen in het etherisch lichaam van de 

mensheid zelve en uiteindelijk ook in het plane-

tair etherisch lichaam.  

Alice Bailey 

Woorden zijn slechts de kentekens van idee-

en. 

Samuel Johnson 

Klank of spraak, het gebruik van woorden, 

werd door de oude wijsgeren (en wordt in toe-

nemende mate door de moderne denkers) be-

schouwd als het hoogste middel, dat de mens 

toepast om zichzelf en zijn omgeving te vor-

men. Gedachte, spraak en de daaruit volgende 

werkzaamheid op het stoffelijk gebied vervol-

ledigen de drievuldigheid die een mens maakt 

tot wat hij is en die hem plaatst waar hij is. 

Is het daarom niet noodzakelijk dat wij eerst 

denken alvorens te spreken, en ons dus het ge-

bod te binnen brengen: „Gij moet u eerst kennis 

verworven hebben, voordat ge kunt spreken". 

Laat ons dus, na eerst te hebben nagedacht, de 

goede woorden kiezen om er de goede gedach-

ten mede Uit te drukken, er naar strevende ieder 

woord goed uit te spreken, het juiste beklemto-

nen en het de goede tonale hoedanigheid te ver-

lenen. 

Naarmate de evolutie vordert en de mens-

heid tot haar ware plaats in het grote plan van 

het heelal komt, zal men in toenemende mate 

de juiste en concrete spraak aankweken, omdat 

men meer zal denken alvorens woorden te ui-

ten, of zoals een groot leraar heeft gezegd: 

„Door meditatie zullen wij de fouten van ver-

keerd spreken herstellen". Dan zal de betekenis 

van woordvormen, van ware en juiste klanken 

en stemhoedanigheden steeds duidelijker wor-

den. 

Alice Bailey 

Gedurende enkele van de voorbije decades 

heeft de moderne technologie, met de radio, de 

TV, de luchtvaart en de satellieten een netwerk 

van communicatie geweven dat elk deel van de 

wereld in bijna onmiddellijk contact brengt met 

alle andere delen. 

David Bohm 

 

 

 

 

 



HET PLANETAIRE NETWERK 

Het planetaire netwerk van licht, liefde 

en dienst hervormt het mentale klimaat van 

de planeet, en het heroriënteert de mensheid 

naar geestelijke gewoonten en waarden. De 

groepen en de activiteiten die in het bulletin 

verschijnen weerspiegelen de verschillende 

aspecten van het netwerk. 

_____________ 

Van tijd tot tijd ontvangen we nieuws van 

medewerkers van over de hele wereld over 

hun werk van dienst in hun plaatselijke ge-

meenschappen. Zo ontvingen we onlangs een 

mededeling van een medewerker in Zuid 

Afrika die we graag met jullie zouden willen 

delen: 

 

Het Afrikaanse Netwerk van Goede Wil 

In de wereld grijpen er vele veranderingen 

plaats en Afrika is hierop geen uitzondering. 

Onze dienstactiviteiten zijn sedert de vorige 

communicatie verder gegaan met het in Afri-

kaanse talen onder de aandacht brengen van 

de Grote Aanroep en dit op onze website Af-

rican Goodwill Network, maar ook van de 

Verhoudingen, en dit met artikels die gaan 

van de ‘verhoudingen binnen de families’ tot 

‘verhoudingen opgedragen ter nagedachtenis 

aan Nelson Mandela’. De leden van het net-

werk nemen elke maand deel aan de volle 

maan Skype Groep. Hoewel de verbinding 

soms moeilijk verloopt, zijn we vastberaden 

om te trachten dit op te lossen. Dit initiatief 

werd genomen door de Nigeriaanse Goede 

Wil Groep, en het is een middel waardoor we 

“de handen versterken” van onze medediena-

ren. De mensen van Afrikaanse origine die 

buiten Afrika verblijven worden tot deze 

groep aangetrokken. De groepen van de Volle 

Maan Meditatie van Pietermaritzburg en Li-

ons River zetten hun meditaties voort maar de 

meeste leden zijn op leeftijd en met de toe-

nemende kosten om zich te verplaatsen ne-

men de aantallen af. Daarom hebben we een 

‘virtuele’ groep opgestart. Ieder van ons ver-

bindt zich met de andere mediterenden, en we 

volbrengen de volle maan meditatie op een 

bepaald uur van de dag “alsof” we allemaal 

aanwezig zijn. We komen nadien met elkaar 

in contact via sms of email. En dit werkt zeer 

goed. 

P.O. Box 13718, Cascades, 3202, South Africa 

w: www.africangoodwillnetwork.com 

PhotoVoice 

PhoteVoice leidt mensen op uit achterge-

stelde en gemarginaliseerde gemeenschappen 

om de fotografie en het vertellen van verhalen 

te gebruiken als verdedigingsmiddelen en om 

een positieve sociale verandering te bereiken. 

De groep werd op vrijwillige basis in 1998 

opgericht door de samenwerking van twee 

studenten van de Edinburgh Universiteit. Het 

werd in 2003 in het VK een liefdadigheidsin-

stelling. Met hun inzichten streven ze naar 

een wereld waarin “niemand de gelegenheid 

wordt ontzegd om zich vrij uit te drukken en 

gehoord te worden”. 

“Fotografie is een zeer flexibel middel dat 

de culturele en taalbarrières doorkruist en dat 

aan alle mogelijkheden kan aangepast wor-

den. Haar kracht ligt in haar tweevoudige rol 

als een kunstvorm en een middel om feiten te 

verzamelen. Het geeft toegang tot bepaalde 

werkelijkheden, biedt communicatieve per-

spectieven en verhoogd het bewustzijn van 

belangrijke sociale en wereldwijde thema’s.” 

Haar ethiek is gebaseerd op een reeks van 

kernwaarden, voornamelijk delen van het le-

ren en werken om methodes te verbeteren, het 

bouwen van een bewustzijn van verantwoorde 

praktijken en ethisch werken, en het maxima-

liseren van de invloed op het gebied van deel-

nemende fotografie. 

PhotoVoice heeft reeds meer dan 50 pro-

jecten in 23 landen begeleid. Het heeft tevens 

een raadgevende dienst voor NGO’s en plaat-

selijke besturen die trachten om “hun eigen 

deelnemende fotografieprojecten te ontwikke-

len, te ontwerpen en uit te voeren”. 

PhotoVoice 

2nd Floor, 94 Leonard Street 

London EC2A 4RH, UK 

t: +44 (0)20 7033 3878 

e: info@photovoice.org 

w: www.photovoice.org 

http./www.africangoodwillnetwork.com
mailto:info@photovoice.org
http://www.photovoice.org/


BEGINSELEN ZIJN EEUWIG, PERSOONLIJKHEDEN TIJDELIJK 
 

Wanneer we ons door de wereld van maya, 

begoocheling en illusie begeven, is het ge-

makkelijk om het overzicht te verliezen, ge-

heel in beslag genomen door de gebeurtenis-

sen in ons leven met haar spanningen en uit-

putting. Door middel van de herinnering, door 

de mogelijkheid om terug te treden en in ons 

innerlijk centrum te begeven, verandert gelei-

delijk ons inzicht en vinden we onszelf vast-

klampend aan een zekerder tred. 

Abraham Lincoln, een scherpzinnige 

waarnemer en onderzoeker van de menselijke 

gesteldheid, citeerde in een van zijn toespra-

ken een bekende parabel: “Er wordt gezegd 

dat een Oosterse Monarch aan enkele wijze 

mannen eens de opdracht gaf om een zin uit te 

vinden, waarmee hij altijd zou kunnen scoren, 

en die de waarheid zou weergeven en in alle 

situaties en altijd geldig zou zijn. En zij gaven 

hem de volgende woorden: ‘En ook dit, zal 

voorbij gaan’. Hoe veelzeggend is dit! Hoe 

louterend in het uur van trots! Hoe vertroos-

tend in de diepten van de kwelling!” 

Er wordt gezegd dat Lincoln zo verzot was 

op dat gezegde dat hij dit steeds weer her-

haalde bij zijn vrienden en medewerkers – 

“En ook dit, zal voorbijgaan”. De woorden 

dienden kennelijk als een type van mantram 

in zijn dagelijkse leven, waardoor hij opbeu-

ring en een nieuwe gerichtheid vond te mid-

den van de uiterlijke versplintering en de uit-

dagingen die hem van alle kanten tegemoet 

traden. 

Ook wij kunnen steun vinden bij het ge-

bruik van mantrams bij onze pogingen om een 

meer beginselvast leven en een geestelijk ge-

richt leven te leven. Zo een mantram, de man-

tram van de Heilige Ene, spreekt van een 

soort vrede die Degene kenmerkt Die hebben 

geleerd om “te verblijven in het eeuwige”. 

Deze zin helpt ons om de grenzen van ons 

denken te verruimen. De mantram gaat verder 

met het gebod dat ook vrede “boven ons 

hangt”. Hoewel we niet kunnen hopen om de 

eeuwige beginselen te belichamen die de Hi-

erarchie beheersen, kunnen we toch pogen om 

dat planetaire hartcentrum te benaderen en 

gevoelig worden voor haar indrukken als 

leiddraden in onze levens. 

Er is een opeenvolging waarvan we kun-

nen pogen die in ons werk van dienst te ver-

wezenlijken om onze beginselen en onze prio-

riteiten zuiver te bewaren. Deze opeenvolging 

is: als eerste en belangrijkste dienst aan het 

Plan – voor die subjectieve en telepathische 

eenheid die alle leven verenigd op het funda-

mentele gebied van de geest; daarna aan hen 

die het Plan dienen – voor de mensheid en de 

lagere natuurrijken, en tenslotte, voor Hen 

Die het Plan dienen, en dit omvat diegene die 

aan de buitenzijde van de Hiërarchie werken. 

Door over deze opeenvolging na te denken 

veranderen we geleidelijk onze houding van 

deze die de mensheid beheersen gedurende de 

lange cyclus van het Vissen Tijdperk, naar 

een hoger type van loyaliteit – naar de begin-

selen, niet de persoonlijkheden. 

 

Driehoeken is een activiteit van werelddienst, waarin mensen zich met elkaar in gedachten verbinden in groepjes van 

drie, om zo een planetair netwerk van driehoeken van licht en goede wil te scheppen. Met behulp van een wereldgebed: 

de Grote Aanroep, roepen zij licht en liefde aan als een dienst aan de mensheid. Aanvullende informatie is op verzoek 

verkrijgbaar bij Driehoeken. Het Driehoekenbulletin is voor mensen van goede wil en wordt viermaal per jaar uitgegeven 

in het Tsjechisch, Deens, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds en Neder-

lands. Driehoeken is een activiteit van de Lucis Trust, een niet winstgevende opvoedkundige instelling die bestaat om 

juiste verhoudingen te bevorderen.                                                                             

 

        Schrijf voor verdere informatie en documentatie naar Driehoeken: 

 

 Suite 54 Case Postale 5323 120 Wall Street 

 3 Whitehall Court Rue Du Stand 40 24th Floor 

 London SW IA 2EF CH-1211 Genève 11 New York, NY 10005 

 UK ZWITSERLAND USA 

 

 www.triangles.org 

http://www.triangles.org/

