MEDITATIE OVER GOEDE WIL

VOORBEREIDING VOOR MEDITATIE

Praktische punten

1.

Zit in een gemakkelijke positie, rechtop en ontspannen. Ontspan. Let er op dat uw ademhaling
regelmatig en rustig is.

. Probeer, indien mogelijk, steeds op dezelfde plaats te mediteren.

. Regelmatige perioden van 10 a 15 minuten wordt aangeraden. Vijf minuten regelmatige medi-

tatie is veel meer waard dan een onregelmatige meditatie van 30 minuten.

. Indien u nog geen ervaring in meditatie heeft, kan het gebeuren dat u zich moeilijk kan concen-

treren. Volharding in deze zaak is nodig. Breng het denken of de aandacht telkens weer terug
naar het vereiste werk, als het afdwaalt. Geduldig oefenen brengt een toenemend vermogen tot
slagen.

Houding die u kunt aannemen

1

2
3.
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Bedenk dat u uw pogen deelt met duizenden andere mannen en vrouwen van goede wil.
Besef dat u in wezen één ziel bent en als zodanig een telepathisch contact hebt met alle zielen.

Herinner u eraan dat energie volgt op gedachte.

. Bedenk dat meditatie geen passieve weerspiegelende vorm van toewijding is, doch een posi-

tieve scheppende activiteit van het denkvermogen, die de innerlijke en uiterlijke werelden
verbindt

Gebruik de scheppende verbeeldingskracht om uzelf één te zien met de hele mensheid en met
alles wat vooruitstrevend en geestelijk is en werk voor het welzijn van de mensheid en voor
juiste menselijke verhoudingen.

. Neem een geloofwaardige houding aan, wetende dat u handelt als een kanaal voor de energie

van Goede Wil. Doe “alsof” deze houding een krachtig resultaat geven kan.



MEDITATIE

Stadium I

1. Verbindt u in gedachte met al die mensen over de hele wereld die samen werken in de
Goede Wil Meditatie Groep.

2. Denk na over het feit van verwantschap, namelijk dat u verwant bent met:
e uw familie.
e uw samenleving.
e uw volk
e volkeren in de wereld.

e de éne mensheid samengesteld uit alle rassen en volkeren.

3. Spreek de volgende “Mantram van Vereniging” uit:
Eén zijn de mensenzonen en één ben ik met hen.
Liefde betracht ik en geen haat.
Te dienen tracht ik zonder verplichte wederdienst te vorderen.

Te helen tracht ik, niet te wonden.

Stadium II

1 Denk na over uw persoonlijke verwantschap met de mensheid en de geestelijke Hié-
rarchie.

2 Stelt u voor dat u midden in het centrum staat van de geestelijke Hiérarchie en onder-
gedompeld wordt in het bewustzijn van de Christus, het Hart van Liefde in de Hiérar-
chie.

3 Houdt dat hoge punt van contact vast, laat uw gedachte de hele mensheid omvatten
waarin de energie van Goede Wil actief is.

4 Zeg onhoorbaar de bevestiging:

In het Centrum van alle Liefde sta ik.

Vanuit dat Centrum zal ik, de ziel, naar buiten treden.
Vanuit dat Centrum zal ik, die dien, werken.
Moge de Liefde van het goddelijk Zelf zich uitstorten
in mijn hart, door mijn groep en door de gehele wereld.



Stadium III

Visualiseer de energie van liefde stromend vanuit de geestelijke Hiérarchie, door de
mannen en vrouwen van goede wil en in de hoofden en harten van de mensen, hen
vervuilend met Goede Wil en daarbij liefdevolle en harmoniserende menselijke ver-
houdingen scheppend.

Stadium IV

Mediteer over hoe u Goede Wil kunt gaan verspreiden voor het scheppen van juiste
menselijke verhoudingen en voor het herstellen van vrede op aarde.

Stadium V

Besef dat u mee helpt aan het bouwen van een kanaal tussen de geestelijke Hiérarchie
en de mensenwereld, waardoor de energie van Goede Wil kan stromen om de mens-
heid met elkaar te verenigen, helpen hun problemen op te lossen en weer gezond ma-
ken van alle geschillen en scheuringen.

Stadium VI

Verbindt u in gedachte met mannen en vrouwen van Goede Wil over de hele wereld,
zeg de Grote Aanroep aandachtig en denkend aan de betekenis ervan, wetende dat haar
energie krachtig uitstraalt naar uw medemensen.

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordet,
Richte doel de kleine wil der mensen,
Het doel, dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht,
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.
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