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Van het Onwerkelijke naar het Werkelijke
Beschouwingen over Waarheid en Onderscheidingsvermogen

Een van de oudste gebeden ooit vinden we in de Brihadaranyaka Upanis-
had:

Leidt ons, O Heer, van dood naar Onsterfelijkheid; 
Van de duisternis naar Licht; 
Van het onwerkelijke naar het Werkelijke.

Gericht naar het Verheven Wezen, Brahman, geeft het een bede weer die 
voortdurend uit de menselijke geest voortvloeit, door alle tijden heen en alle 
geloven; een roep opdat de verborgen waarheid geopenbaard mag worden.

In een tijdperk dat cynisch wordt omschreven als de ‘wereld van de 
post-waarheid’ heeft deze bede een nieuwe urgentie en betekenis gekregen.

Nu, meer dan ooit, worden mensen van goede wil opgeroepen om hun 
bekwaamheden van onderscheiden en inzicht te scherpen en te verfijnen. 
Zonder de ontwikkeling van een gevoel voor het Werkelijke met al haar 
schoonheid en beloftes is er een reëel gevaar dat de visie op de toekomst 
gekenmerkt zal worden door wanhoop. Dit mag niet toegestaan worden te 
gebeuren. 

Laten we, door na te denken over de gedachten die hierna volgen, een licht 
werpen op de levendigheid en eenvoud van de Waarheid in onze tijden. En 
moge dit ons helpen om de illusoire aard van de schaduwen van het onwer-
kelijke te onderscheiden, waardoor we vrij zijn om goede wil met volharding 
en oprechtheid toe te passen.  

Men kan zeggen dat het ware of de waarheid zoveel van de goddelijke uit-
drukking is als ieder mens op dit speciale punt in evolutie en in elk willekeu-
rig stadium in zijn geïncarneerde geschiedenis tot uitdrukking kan brengen.  
Alice Bailey

Eerlijkheid is het eerste hoofdstuk in het boek der wijsheid.  Thomas Jefferson

Er is geen religie hoger dan de waarheid.  H.P. Blavatsky 
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Deze vraag gaat werkelijk over de oude vraag die in de oude filosofie onder-
zocht wordt van het vinden van een maatstaf voor de waarheid. Indien het 
beeld dat wij van de uiterlijke wereld opbouwen onjuist is, zullen al onze 
redeneringen erover en onze handelingen in verband ermee overeenkomstig 
foutief zijn. Maar hoe kunnen we weten wanneer onze basiswaarnemingen 
en aannames overeenstemmen met de werkelijkheid? … 
Dergelijke vragen betreffen het vinden van een of andere norm waarbij 
waarheid van leugen onderscheiden kan worden. Bij alle betogen doen we 
een beroep op elk van onze veronderstellingen, en op hun beurt vormen deze 
de aard van ons betoog. Wanneer deze basisveronderstellingen bedreigd 
worden, vechten we terug om ze te verdedigen, en voelen we vaagweg dat 
indien ze onderuit gehaald worden, wij met hen ten onder gaan. Dit leidt tot 
een inzicht: dat onze basisveronderstellingen integraal deel uitmaken van 
onze identiteit, en wanneer we daarom een waarheid of een stelling regelma-
tig verdedigen, wij dan onszelf verdedigen. Een studie van de momenten van 
zo’n meeslepend betoog wanneer gestreden wordt om verschillende abstrac-
te of intellectuele standpunten, brengt ons geleidelijk tot het inzicht dat het 
concepten zijn, mentaal van aard met een sterke verzadiging van emoties, die 
net zoals de wolken die door een onzichtbare wind worden voortgedreven, 
geleidelijk onder de onzichtbare druk van de tijd veranderen. Ze zijn niet 
standvastig, maar zijn in een proces van verandering en, in het beste geval, 
een proces van evolutie. Ze veranderen wanneer het stimulerende Plan van 
evolutie verandert, zich daarbij uitbreidend en hervormend opdat het in toe-
nemende mate gevoelige voertuigen worden van het Plan in uitvoering. 
Een maatstaf voor de waarheid betreffende een basisveronderstelling is daar-
om dat het zou moeten evolueren en niet star, flexibel en niet gekristalliseerd 
moet zijn.  Michael Srigley

Dit boven alles: wees eerlijk tegenover uzelf.  William Shakespeare

Waarheid, fictie, en de vage ruimte ertussen kunnen alle dezelfde lijken, 
zeker in de digitale media. Wat we zien en lezen is altijd een toevoegsel 
aan onze fantasie, net zoals stenen specie nodig hebben om een gebouw te 
maken. Om uit ons individuele kader te komen – onze standaardinstelling, 
zoals David Foster Wallace stelt – kunnen we onze aannames en overtuigin-
gen in twijfel trekken via de opvoeding, bewijs en ervaring.  Sue Walsh 



4   Van het Onwerkelijke naar het Werkelijke

De vier edele waarheden van de Boeddha
•	 De eerste waarheid zegt dat bestaan wordt gekenmerkt door lijden 

(duhkha) en geen voldoening brengt.

•	 De tweede waarheid geeft als oorzaak van het lijden, het verlangen of 
de begeerte naar zintuiglijk genot, naar wording en het verdwijnen. Het 
is dit verlangen dat wezens aan de cyclus van bestaan bindt (samsara).

•	 De derde waarheid zegt dat door het verwijderen van dat verlangen het 
lijden tot een einde kan gebracht worden.

•	 De vierde waarheid geeft het achtvoudige pad als middel om het lijden 
te beëindigen.  

Onbezonnen respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.   
Albert Einstein

Tracht waarheidsgetrouw te blijven. De kracht van de waarheid neemt nooit 
af. Macht en geweld kunnen op korte termijn doeltreffend lijken, maar op 
lange termijn is het de waarheid die de overhand krijgt.  Dalai Lama

We moeten ons herinneren dat wat we waarnemen niet de natuur zelf is, 
maar de natuur die zich toont aan onze methoden van ondervragen. 
Werner Heisenberg

Sommige mensen denken dat ze scherpzinnig zijn terwijl ze in feite enkel 
achterdochtig zijn. Achterdocht komt voort uit een vastgeroest denken; 
scherpzinnigheid komt voort uit een vernieuwde geest.  Joyce Meyer 

Het Ethical Journalism Network (EJN) heeft een definitie voor nep nieuws 
gegeven: “Informatie die opzettelijk opgesteld en gepubliceerd wordt met 
de bedoeling om anderen te bedriegen en te misleiden tot het geloven van 
onwaarheden of verifieerbare feiten te betwijfelen”. Wanneer we deze defi-
nitie gebruiken is het gemakkelijker om propaganda, ‘alternatieve’ feiten, en 
opzettelijke leugens van ware journalistiek te onderscheiden.  Aidan White
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Het slachtoffer van het manipuleren van de geest weet niet dat hij een 
slachtoffer is. Voor hem zijn de wanden van zijn gevangenis onzichtbaar en 
hij gelooft dat hij vrij is.  Aldous Huxley

Alle gedachten trillen voor eeuwig in de kosmos… Gedachten zijn univer-
seel en niet individueel geworteld; een waarheid kan niet gecreëerd, maar 
enkel waargenomen worden. Onjuiste gedachten van de mens komen voort 
uit de onvolmaaktheden van zijn opmerkzaamheid. Het doel van de we-
tenschap van yoga is het denken te kalmeren, zodat het zonder vervorming 
de goddelijke visies van het universum kan weerspiegelen.  Paramahansa 
Yogananda

Synchroniciteit, plotselinge openbaringen, topmomenten en mystieke 
ervaringen zijn allemaal voorvallen waarin de creativiteit door de grenzen 
van het zelf breekt en het bewustzijn toelaat om door het gehele gebied van 
bewustzijn heen te zeilen. Het is het menselijk denkvermogen dat voor een 
ogenblik werkzaam is in haar ware hoedanigheid en zich beweegt door 
hoedanigheden van toenemende subtiliteit voorbij de oorsprong van geest 
en materie reikend tot de creativiteit zelf.  F. David Peat

Ik heb altijd tot God gezegd: O mijn God, ik wil echt naar u luisteren, ik 
smeek u om mij te antwoorden wanneer ik nederig zeg: wat is waarheid? 
Laat me de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.  St. Thérèse de Lisieux

…de ingewijde leert om door te dringen tot in het gebied van de zuivere 
rede vanaf het gebied van het denkvermogen, en daar polariseert hij zich en 
dan slaat de waarheid neer.  Alice Bailey

Het eerste werk dat gedaan moet worden is het kind oefenen in het juiste ge-
bruik van zijn onderscheidingsvermogen, zijn vermogen om te kiezen, en om 
zich een doel voor ogen te stellen. Het moet tot een zuiverder begrip worden 
gebracht van het „doel dat aan het zijn ten grondslag ligt”. Verder moet het 
geleerd worden met wijsheid in het veld van scheppende werkzaamheid te 
werken.  Alice Bailey 

Alles wat de ziel genoegdoening geeft is waarheid.  Walt Whitman
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Het ontdekken van de waarheid wordt doeltreffender verhinderd, niet door 
de valse verschijning van de dingen in kwestie die tot fouten misleiden, niet 
rechtstreeks door de zwakheid van de denkende krachten, maar door de 
vooropgestelde mening, door vooroordeel.  Arthur Schopenhauer 

Wees nooit bang om uw stem te verheffen voor eerlijkheid, waarheid en me-
dedogen, tegen onrechtvaardigheid, liegen en hebzucht. Indien alle mensen 
van de hele wereld dit zouden doen, zou dit de wereld veranderen.   
William Faulkner

In een tijd van de leugen is de waarheid spreken een revolutionaire daad.  
George Orwell

Wanneer ik wanhoop, herinner ik me dat door de gehele geschiedenis de 
weg van de waarheid en de liefde altijd overwon. Er zijn tirannen en moorde-
naars geweest, en voor even kunnen ze onoverwinnelijk lijken, maar uitein-
delijk gaan ze altijd ten onder. Denk daar aan – altijd.  Mahatma Gandhi

Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een gezichts-
punt, geen waarheid.  Marcus Aurelius

Het gebruik van de scheppende verbeelding … zal niet op alle punten een 
juist beeld geven … dat er geen afgescheidenheid in ons geopenbaarde pla-
netaire leven mogelijk is – of wat dat betreft ook niet elders, zelfs niet buiten 
onze planetaire niet te overschrijden grens. Het begrip van afgescheiden-
heid, van individuele afzondering, is een illusie van het onverlicht menselijk 
denkvermogen.  Alice Bailey

Ik ben van niets zeker behalve van de heiligheid van de genegenheden van 
het hart en van de waarheid van de verbeelding.  John Keats

Er bestaat geen grootsheid waar er geen eenvoud, goedheid en waarheid is.   
Leo Tolstoy

Het tegengestelde van een juiste bewering is een valse bewering. Maar het 
tegengestelde van een diepzinnige waarheid kan mogelijk een andere diep-
zinnige waarheid zijn.  Niels Bohr
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De waarheid was een spiegel in Gods hand. Deze viel en brak in stukken 
uiteen. Iedereen nam er een stuk van, en zij keken er in en dachten dat ze de 
waarheid hadden.  Jalaluddin Rumi

Het is alleen de dwaling en niet de waarheid die door onderzoek slinkt.   
Thomas Paine

De waarheid wordt steeds in de eenvoud gevonden, en niet in de veelheid en 
verwarring der dingen.  Isaac Newton

Ge moet de waarheid aanvaarden, van welke bron ze ook komt.  Maimonides

Zeg niet, ‘ik heb de waarheid gevonden’, doch zeg eerder, ‘ik heb een waar-
heid gevonden’.   Khalil Gibran

We mogen niet beweren dat we de wereld enkel met het intellect begrijpen. 
Het oordeel van het intellect is slechts een deel van de waarheid.  Carl Jung

… alle juiste denkbeelden zijn van tijdelijke aard en moeten uiteindelijk, als 
tijdelijk juist, hun plaats innemen en deze plaats inruimen voor de grotere 
waarheid.  Alice Bailey

Laat de werkelijkheid ieder van mijn gedachten beheersen en de waarheid de 
meester van mijn leven zijn.  Alice Bailey

Intuïtie is ook een functie van het denkvermogen. Functioneert ze goed, dan 
stelt ze de mens in staat om de werkelijkheid met klaarheid te vatten en om 
die werkelijkheid te zien vrij van begoocheling en de illusies der drie werel-
den. Wanneer in een menselijk wezen de intuïtie functioneert, wordt hij in 
staat gesteld direct en juist te handelen want hij is in aanraking met het Plan, 
met pure onvervalste werkelijkheid en onverwrongen ideeën, vrij van illusie 
en regelrecht afkomstig van het goddelijke of universele denkvermogen. De 
ontplooiing van dit vermogen zal een erkentenis van het Plan door de ganse 
wereld met zich brengen en dit is het meest groots gebeuren, door intuïtie 
bereikt in deze tegenwoordige wereldcyclus.  Alice Bailey 

Kunst is een leugen die ons de waarheid doet realiseren.  Pablo Picasso

Het enige echte waardevolle ding is de intuïtie.  Albert Einstein



8   Van het Onwerkelijke naar het Werkelijke

In een kamer waar de mensen eensgezind een samenzwering van stilte onder-
houden, klinkt één woord van waarheid als een pistoolschot.  Czasław Miłosz

Een mystiek gronddenkbeeld of een of andere nieuwe openbaring van 
waarheid wordt plotseling door velen ingezien en vindt zijn uitdrukking 
tegelijkertijd door middel van vele denkvermogens. Niet één persoon kan 
zijn individuele recht op het tot uitdrukking gebrachte grondbeginsel of die 
waarheid laten gelden. Verscheidene denkvermogens hebben het in zich 
opgenomen.  Alice Bailey

Alles wat we uitvinding of ontdekking noemen in de hogere betekenis van 
het woord is de ernstige oefening en activiteit van een origineel gevoel voor 
de waarheid die na een lange weg van stille groei, plots tot vruchtbare kennis 
oplicht.  Goethe 

Het is het gewaar worden van het hart dat het gevoel doet ontstaan van wat 
schoon, waar en goed is… Wanneer we het gewaar worden van ons hart in 
de beraadslaging om essentiële waarheden te bepalen, dan ervaren we de 
waarheid als warme golven van bevestiging in ons hart. Zulke ervaringen 
van inzicht verlenen ons vertrouwen in het weten. En daarenboven helpt het 
ons om de gerichtheid naar het ware noorden te bevestigen – de bron van de 
hemelse wetten die in ons hart gevonden worden als de morele wetten. Deze 
bevestiging leidt naar het herstel van de menselijke waardigheid en verhe-
venheid.  William Bento

Een illusie kan daarom omschreven worden als het gevolg van een denkbeeld 
(omgezet in een ideaal) en beschouwd worden als de totale weergave, als het 
volledig verhaal of oplossing ervan en als afgescheiden van alle andere denk-
beelden en onafhankelijk daarvan waargenomen, zowel die welke religieus 
van aard zijn als die welke ogenschijnlijk geen enkel verband houden met 
religie. Deze illusie wekt in de discipel of idealist een emotionele reactie, die 
onmiddellijk aan begeerte voedsel geeft en dien tengevolge van het mentale 
gebied naar het astrale beweegt. Er wordt zodoende een begeerte gewekt 
voor een eenzijdig en onzuiver ideaal en op die manier kan het denkbeeld 
niet tot volle uitdrukking komen, want de vertolker ervan ziet slechts dit 
eenzijdig ideaal als de gehele waarheid en kan daardoor niet begrijpen wat 
het maatschappelijk, planetair en kosmisch inhoudt. 
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Waar er werkelijk begrip van het gehele denkbeeld bestaat (wat inderdaad 
zelden voorkomt) daar kan geen illusie bestaan. Het denkbeeld is zoveel 
groter dan de idealist, dat nederigheid hem behoedt voor bekrompenheid.  
Alice Bailey 

Het kwade zelf is slechts een illusie, want het is het gebruik dat van drijfve-
ren en gelegenheden gemaakt wordt door afgescheidenheid der persoonlijk-
heid en zelfzucht; daarin bestaat het kwaad. Uit juiste beweegredenen en 
dezelfde omstandigheden kan goed voortkomen.  Alice Bailey 

De grootste waarheden zijn vergeten door hun enorme eenvoud. Grote waar-
heden zijn eenvoudig omdat ze universeel toepasbaar zijn. Waarheid zelf is 
altijd eenvoudig. Complexiteit is toe te schrijven aan menselijke onwetend-
heid.  Swami Vivekananda

De echte waarde van een mens wordt niet bepaald door zijn bezit van 
de waarheid, verondersteld of werkelijk, maar eerder door zijn oprechte 
inspanning om de waarheid te achterhalen. Het is niet het bezit van de 
waarheid, maar eerder het najagen van de waarheid waardoor de mens zijn 
krachten uitbreidt en waarin zijn steeds toenemende vervolmaakbaarheid 
gevonden kan worden.  Gotthold Ephraim Lessing

Zelfs de waarheid moet bekleed worden in nieuwe gewaden wil het appelle-
ren aan een nieuw tijdperk.  Georg Christoph Lichtenberg 

De waarheid is in deze tijden zo onduidelijk, en de onwaarheid zo gevestigd, dat 
we haar niet kunnen kennen, tenzij we de waarheid lief hebben.  Blaise Pascal

Waarheid wordt dan gezien en gekend zoals zij is. Er wordt dan gezien 
dat vormen in de uiterlijke wereld van verschijnselen (uiterlijk vanuit het 
standpunt van de ziel en bijgevolg de drie werelden van het ons zo bekende 
dagelijkse leven omvattend) slechts de symbolen zijn van een innerlijke en 
geestelijke Werkelijkheid.  Alice Bailey

Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens. F.Nietzsche
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Vertrouw hen die zoeken naar de waarheid maar wantrouw hen die zeggen 
de waarheid gevonden te hebben.  André Gide

Er zijn vele feiten, maar er is slechts één waarheid.  Rabindranath Tagore

Achter de veranderende vormen van de natuur ligt een onveranderlijke 
zuivere werkelijkheid.  Piet Mondriaan 

Nu is hij van deze vreemde wereld heengegaan, een beetje eerder dan ik. 
Dat betekent niets. Mensen zoals wij, die in de natuurkunde geloven, weten 
dat het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst slechts een hard-
nekkig aanhoudende illusie is.  Albert Einstein (op de begrafenis van Lorentz) 

We hebben een soort denken nodig, dat wat uit elkaar is gehaald en in hok-
jes is verdeeld weer verbindt, dat diversiteit respecteert omdat het de een-
heid herkent, en dat tracht om onderlinge afhankelijkheden waar te nemen. 
We hebben een radicaal denken nodig (dat naar de kern van de problemen 
gaat), een multidimensionaal denken en een organisatorisch of systematisch 
denken.  Edgar Morin

Waarheid is exacte overeenstemming met de werkelijkheid.  Paramahansa 
Yogananda

Het water in een vat is sprankelend; het water in de zee is donker. De kleine 
waarheid heeft heldere woorden; de grote waarheid heeft grote stilte.   
Rabindranath Tagore

Waarheid staat, zelfs als er geen openlijke steun voor is. Het is zelfonderhou-
dend.  Mahatma Gandhi

Ik weiger de opvatting te accepteren dat de mens zo tragisch is gebonden 
aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat de heldere dage-
raad van vrede en broederschap nooit werkelijkheid kan worden… Ik geloof 
dat ongewapende waarheid en onvoorwaardelijke liefde het laatste woord 
zullen hebben.  Martin Luther King, Jr
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De eerste plicht van een mens is het zoeken naar en het onderzoeken van de 
waarheid.  Cicero

Alles kan voor de waarheid opgeofferd worden, maar de waarheid kan voor 
niets opgeofferd worden.  Swami Vivekananda 

De onwetende mens bevestigt, de wijze mens twijfelt en denkt na.  Aristotles

We kennen de waarheid, niet enkel door de rede, maar ook door het hart.   
Blaise Pascal

De grootste naam die de mens ooit aan God gaf is Waarheid. De waarheid is de 
vrucht van verwezenlijking; zoek ze daarom in de ziel.  Swami Vivekananda

We moeten altijd in gedachten houden: omdat iets op papier gedrukt is, op 
het Internet te vinden is, dikwijls herhaald wordt of veel volgers heeft, is het 
ver van waar.  Dieter F. Uchtdorf

Als je de waarheid lief hebt zal je erop vertrouwen – dat wil zeggen, je zal 
ze op lange termijn respecteren als het goede, het schone, het perfecte, het 
vreedzame, enz., niet noodzakelijk op korte termijn.  Abraham Maslow

De waarheid is een fakkel, maar een enorme, en het is dus enkel met knip-
perende ogen dat we er allemaal trachten langs heen te gaan, in de reële 
verschrikking om verbrand te worden.  Goethe

Ik wens alleen om de waarheid te kennen en zo goed te leven als ik kan... En 
met het uiterste van mijn krachten roep ik alle anderen op hetzelfde te doen. 
… Ik roep u eveneens op deel te nemen in de grote strijd, en dit is de strijd 
van het leven, en die is groter dan welk ander aards conflict.  Socrates

Er bestaat geen eindterm in de voorstelling van de waarheid; zij ontwikkelt 
zich en groeit om tegemoet te komen aan de groeiende vraag om licht van de 
mensheid.  Alice Bailey

En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.  Christus
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